
 

 
 

         Nieuwsbrief 10 - 17 mei 2024 

 

 

Kerkdiensten 

 

Zondag 12 mei 9.30 uur ds. Freek Bakker, Voorschoten  
Collecten: 1. Kerk in Actie 2. Kerk 

 

Komende diensten 

Zondag 19 mei 11.00 uur 

Oecumenische Pinksterviering in het Hofpark ‘Pinksteren in het Park’ 

Zondag 26 mei 09.30 uur ds. Anki Peper, Voorschoten 

 
Bij de dienst van 12 mei 

Deze zondag, na Hemelvaartsdag, heet in de kerk ‘Wezenzondag’. Maar ondertussen is 

het ook Moederdag. Het is in de kerk heel gewoon om God Vader te noemen. Volgens 

een gezang (Lied 868 vers 5) is dat zelfs ‘de heerlijkste naam van zijn namen’. Weten 

jullie dat God in de Bijbel ook wel eens met een moeder vergeleken wordt? Dat gebeurt 

in Jesaja 49 en 66. Nu het Moederdag is, wil ik deze passages met jullie lezen en 
zoeken naar de betekenis daarvan. Wat is het verschil tussen God Vader noemen of 

Moeder? Ik hoop dat ik jullie een beetje nieuwsgierig gemaakt heb. 

Ds. Freek Bakker 

 

Van de Diaconie 

1e Collecte Binnenlands diaconaat 

Kerk-zijn met en voor elkaar 

Hoe kun je als diaconie iets doen voor mensen in je 

buurt die leven in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun 

je iets betekenen voor kinderen die opgroeien in 

armoede en nauwelijks perspectief hebben op een 

betere toekomst? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt 

kerken in heel Nederland om van betekenis te zijn in 

hun omgeving. Een mooi voorbeeld is ‘De Sleutel’ in 

Apeldoorn. Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in 

kwetsbare wijken. Buurtbewoners krijgen er de ruimte 

om zichzelf te zijn, te delen wat hen bezighoudt en zich te ontwikkelen. In ‘De Sleutel’ 

is iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop. Met je gift in de 

collecte steun je het programma Binnenlands Diaconaat van Kerk in Actie en maak je 

diaconale initiatieven om van betekenis te zijn voor de buurt mogelijk. Van harte 

aanbevolen! 

De 2e Collecte is voor onze kerk De Lichtbron. 

Graag uw bijdrage in de mandjes in de kerk of maak uw gift over op het 

rekeningnummer van Diaconie/ZWO NL90 RABO 0368100049 of op het 

rekeningnummer van onze kerk: NL85 RABO 0368102467.Help je mee om deze 

collectes tot een succes te maken? Hartelijk dank! 

Uit de gemeente 

Ons gemeentelid Richard Prins (Philadelphia, Dr. Schaepmanstraat 60, 2291 SZ 

Wateringen) belde mij op om te zeggen, dat zijn moeder zal overlijden. Zij is nu in het 

hospice. Richards ouders wonen in ’s-Gravenzande. Wilt u Richard helpen in deze 

moeilijke tijd door hem een lieve kaart te sturen? We bidden God om zijn liefdevolle, 

steunende nabijheid bij Richard.    

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


Ellen Ouwehand (Vogelenzanglaan 47 2548 SX Den Haag) moet a.s. maandag een 

kleine operatie ondergaan en daarna een nacht in het ziekenhuis blijven. We bidden 

voor een goed verloop van deze ingreep en een voorspoedig herstel.  

Ds. Marjan Zebregs 

 

Wij feliciteren 
14 mei mevrouw W.G.I. Leerdam-Boulogne 

 

Cees de Maa 65 jaar organist 

Zondag 5 mei jl. mochten we – 

naast de bevrijding 79 jaar 

geleden – vieren dat onze 
organist Cees al 65 jaar het 

kerkorgel bespeelt. We hadden 

een mooie dienst met 

voorganger ds. Carel v.d. Meij, 

die samen met Cees de liederen uitgekozen 

had. Natuurlijk zongen we ‘Dank u voor deze 

morgen’ en ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’, 
de favorieten van Cees. Peter van ’t Wout 

toonde ons op de beamer de orgels van het 

oude kerkje aan de Heulweg en de Lichtbron 

met een bijpassend, interessant verhaal en 

uitleg. 

De passie voor het orgel begon toen Cees 13 

jaar was. Uit een brief die door zijn zus aan 

broer Jan in februari 1957 schreef is dat aan 

het licht gekomen. Ook had ik (Adri van der 

Wal)) een foto van Cees uit die tijd met mezelf a ls 2-jarige achter op de fiets, wat hem 

erg ontroerde. De ontroering werd nog groter toen Jan Eerbeek het woord nam en Cees 

toesprak. Jan haalde herinneringen op aan de tijd dat Cees in de gevangenis bij de 

diensten van Exodus het orgel bespeelde. Dat waren mooie tijden. Hoewel de 

gedetineerden niet altijd de liederen kenden: gezongen werd er! 

Aam Wijnands had onderzocht of ergens nog een onderscheiding voor dit bijzondere 

jubileum te vinden was en vond gehoor bij de PKN. In de vorm van de erepenning, de 

hoogste onderscheiding van de PKN en een oorkonde werd dit aan het eind – met 

afsluitende woorden van Peter (je prijzenkast is nu echt vol) – aan Cees uitgereikt. 

Tevens had Aam de publiciteit gezocht en dat heeft geresulteerd in een reportage in AD 

Westland en op de WOS. Zoek maar eens op ‘Cees de Maa’. 

De bloemen van de kerk waren deze zondag voor Cees en Joke, daarnaast ontvingen 

zij een dinerbon. De felicitaties van de gemeente en de aanwezige familie en vrienden 

werden ontroerd in ontvangst genomen. De zaterdag ervoor kregen Cees en Joke een 

prachtig boeket van de Gemeente Westland.  

Na de dienst dronken we koffie met wat lekkers. We kijken dankbaar terug op een 

mooie dienst. Hans Kerremans maakte foto’s, die ook in deze Nieuwsbrief te zien zijn. 

Aam, Peter en Adri 

        

 

 

 

 
 

 

 

http://www.kringloopwateringenkwintsheul.nl
http://www.ikwinkeleerlijk.nl
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Gespreksgroep dinsdagmorgen 7 mei  

We hadden deze week een goed gesprek met twaalf mensen. 

Als afsluiting lazen we ‘Waakvlam van de hoop’ van Alfred C. Bronswijk. 

Gezegend de kinderen, die vandaag worden geboren als teken van leven 

Gezegend de verliefden, die vandaag geloven in de toekomst en elkaar kussen 

Gezegend alle mensen, die vandaag zorgen dat het goede overwint 
Gezegend de handen, die vandaag zijn uitgestoken naar elkaar 

Gezegend de bruggen, die vandaag worden geslagen over diepe kloven 

Gezegend de dichters, die vandaag liederen zingen van meer dan vreugde 

Gezegend de wachters, die vandaag uitzien naar de nieuwe morgen 

Gezegend het hart, dat vandaag droomt van hele en geheelde mensen 

Gezegend zij de waakvlam van de hoop  
 

De volgende gespreksgroep is dinsdag 4 juni 10 uur in De Lichtbron   

 

Ontmoeten 

De drie ontmoetingen met als thema Waarom blijf je? vanuit Johannes 6: 67, waren 

zeer waardevolle ontmoetingen. Met diverse gemeenteleden hebben wij boeiende en 

interessante gesprekken gehad. Ongeveer in totaal 40 enthousiaste mensen mochten 
wij ontvangen. 

Gemeenschappelijke overeenkomst was wel dat wij elkaar nodig hebben, als 

geloofsgemeenschap om te geloven. Dit om elkaar te inspireren en elkaar kunnen 

voeden in het geloof. Ontmoeten blijft daarin een belangrijk item. Velen hebben dit van 

huis uit  mee gekregen. Betrokken en vertrouwd. Het elkaar kennen en meeleven, 

zowel in de kerk als in het dagelijks leven. Het één kan niet zonder het ander. 
De toekomst van onze kerk is onzeker. Wel werd aangeven dat wij het belangrijk vinden 

om elkaar te blijven ontmoeten. Op wat voor manier dan ook. Er is vertrouwen dat dit 

zal blijven doorgaan. 

Het antwoord op de vraag Waarom blijf je? is voor velen het geloof en vooral het elkaar 

ontmoeten. 

De woensdagmiddag werd afgesloten met heerlijke soep en brood. De andere twee 
ontmoetingen waren onder het genot van een heerlijke maaltijd. 

Dank Ed en Coralien, dank Ria en Henk voor het bereiden van de maaltijden. Het 

themagesprek was zinvol, maar zeker ook het met elkaar in gesprek zijn over van alles 

en nog wat was gezellig. 

De reacties zijn positief en zeker voor herhaling vatbaar. Dank iedereen die is gekomen 

en voor jullie actieve inbreng. 

Ria, Ed en Willy  

Kom je ook naar de Taizéviering? 

Vrijdag 10 mei 2024 20.00 uur 

Dagkapel H. Andreaskerk, Kwintsheul 

 

Hou je van stilte, Taizéliedjes of wil je 

even de week overdenken? Kom dan naar 
de oecumenische gebedsviering! 

 

Ingang via de kerk 

Kerkstraat 20, Kwintsheul 

 

 

Behouden van hoop 
Uit het boek ‘Opgestaan, meditaties rond het paasevangelie’ (2017) van de Raad van 

Kerken, deel ik in deze Paastijd (delen van) meditaties met u.  

Deze week van Johan de Wit, van de Vrijzinnigen Nederland. (MZ) 

De Emmaüsgangers van Lucas en de gedachtewisseling bij Johannes zijn ‘sleutelbeelden’. 

Het zijn voorstellingen uit een oude, antieke wereld. Ze verwijzen naar de noodzaak van 

inwijding in de mysteriën van het leven. Die oude voorstellingen worden in ons wereldbeeld 
niet meer begrepen.  



Hierdoor wordt Christus gereduceerd tot een historische figuur, die een voorbeeld van 

onkreukbaarheid was. In plaats van Christus, die het zinnebeeld is van de strijd die een 

mens moet voeren om zijn geestelijke wereld te zuiveren van alle invloeden, die zijn 

zuiverheid verstoren. 

Het verhaal van de opstanding brengt tot uitdrukking wat de Christus-idee vermag, als dit 

idee door alle crises heen bewaard blijft. 
Het verhaal van de Emmaüsgangers wil ons zeggen, dat de somberheid en de depressie 

voorbij kan gaan. Dat dit kan, als je je geest de vrijheid geeft om je te leiden naar het 

inzicht, waardoor je in een flits herkent waar het allemaal om draaide: het behouden van de 

hoop op leven na wat je dood leek te zijn.  

 

Kerkconcerten in Delft 
De Stichting Kerkconcerten in Delft organiseert in mei een concertserie in de Oude en 

Nieuwe Kerk op de volgende data: 

 

17 mei 2024 - 20:00: Barokconcert Oude Kerk – Maurits, Lisa en Harald Bunt 

24 mei 2024 - 20:00: Orgelconcert Nieuwe Kerk - Reitze Smits 

31 mei 2024 - 20:00: Improvisatieconcert Oude Kerk - Wolfgang Seifen 

 
Meer informatie over de inhoud van de concerten en de toegang vindt u op 

www.kerkconcertendelft.nl. Van harte welkom! 

 

 

 

9 Bijbelteksten over de kracht van woorden 
 

‘Het zijn maar woorden.’ Heeft iemand dat weleens tegen jou gezegd? Soms is zo’n 

uitspraak goed bedoeld, maar de kracht van woorden valt niet te onderschatten. Dat 

geldt voor zowel positieve als negatieve woorden; met een paar rake zinnen kunnen 

je iemand onderuithalen of juist opbouwen. Hoe gebruik jij je woorden? 
 

 

 
 

 

 

 

 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

• Predikant: ds. Marjan Zebregs, 
• predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefoon 06-28103371 

• Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 

• Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 

• Uw kopij graag inleveren in Word: 

• donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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