
 

 
 

 

Nieuwsbrief 13-20 september 2024 

 

 

Zondag 15 september 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Startdienst met medewerking 

van kinderkoor Thuis. 

Collecten: 1. 1. Alzheimer Café Westland Wateringen  2. Kerk 
 

Komende diensten 

Zondag 22 september 9.30 uur ds. Ron Lock, Bodegraven 

Zondag 29 september 9.30 uur pastor Nabor Langstraat, Rijswijk 

 

Bij de dienst van 15 september 
Deze eredienst op Startzondag, is met enkele gemeenteleden voorbereid. We volgen 

het jaarthema van de Protestantse Kerk: ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods 

koninkrijk’.  

Kinderkoor Thuis uit Wateringen verleent haar muzikale medewerking aan deze dienst. 

De evangelielezing is Matteüs 20: 1 t/m 16, de gelijkenis van de wijngaard. Dat ziet u 

terug in de aankleding van de kerk en in de herinnering, die u na afloop meekrijgt.  
We kijken uit naar een inspirerende start van het nieuwe seizoen! Komt u ook? 

Ds. Marjan Zebregs 

 
Van de Diaconie/ZWO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dementie is een ernstige ziekte met ingrijpende gevolgen. Eén op de vijf mensen krijgt 

dementie. In Nederland zijn er ongeveer 270.000 mensen die een vorm van dementie 

hebben. Door het ouder worden van de Nederlandse bevolking zal het aantal mensen 
die een vorm van dementie krijgen alleen maar toenemen.  

 

Het Alzheimercafé Westland wordt gedraaid door vrijwilligers en het is een onderdeel 

van de regionale afdeling Delft Westland Oostland (DWO). De werkgroep Alzheimer 

café Westland biedt een laagdrempelige plek voor informatie over dementie en voor 

contact met lotgenoten. 
 

Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen die op een of andere manier met dementie 

te maken hebben en andere belangstellenden. U kunt elke derde maandag van de 

maand van 19:00 uur tot 21:30 uur terecht in Hof van Heden, Dijkweg 20 Naaldwijk. 

 

Wereld Alzheimer Dag in Westland  

Vitis Welzijn verzorgt een workshop Linedance voor mensen met geheugenklachten en 

hun naasten. Locatie: Wijkcentrum Kasteeleplein, Dingemans van de Kasteeleplein 1 te 

’s Gravenzande. Tijd: start 10:00 uur Kosten: gratis Aanmelden: 0174 630358 

 

De collecte wordt van harte aanbevolen. U kunt uw gift overmaken aan de 

Diaconie/ZWO, ook kunt u gebruik maken van de QR-code. Gebruik de camera App op 

uw telefoon. U kunt het bedrag eventueel zelf aanpassen. De QR-code kunt u ook 
scannen bij het collectemandje in de kerk. 

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


 

Scan de QR-code om te betalen voor Collectegift Diaconie/ZWO. 

Gebruik de Camera App op je telefoon 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=C7uxu 

 

 

Agenda 

Zaterdag 14 september 16.00 uur ‘Happen en stappen’, een culinaire wereldreis door 

onze kerk via Moldavië en India naar Afrika ter gelegenheid van de start van het 

nieuwe kerkelijk jaar 
Zondag 15 september 9.30 uur Startdienst 

Vrijdag 20 september 19.00 uur vredeswandeling langs alle kerken Wateringen, 

Kwintsheul, start Andreaskerk. 

Dinsdag 1 oktober 10.00-11.15 uur Gespreksgroep in De Lichtbron 

 

Wij feliciteren 
21 september mevrouw P.C. van den Bos-Plemp 

21 september mevrouw E.B. Pauptit-Klimp 
 

David in de Lichtbron 

Schilderijen over David zijn vanaf a.s. zondag te 

zien in bij ons in de kerk. Deze doeken zijn 

wederom gemaakt door Joki Harms 
 

Veel van haar schilderijen gaan over Bijbelse 

figuren, maar ook onderwerpen die raakvlak 

hebben met kerk en samenleving.  

 

Op het eerste doek dat in deze nieuwsbrief is 
opgenomen zien we David als de eenvoudige 

herder. Beschermer van kwetsbare lammeren. Het 

is terug te vertalen naar kwetsbare mensen in de 

huidige samenleving. Onmachtig tegen groot 

geweld, weerloos en vaak bedreigd.  

 

Het is niet enige beeld dat bekend is van David, 
het verhaal over hem is veelzijdig, het is terug te 

vinden in 1 Samuel 17. 

 

 
Happen en Stappen door de Lichtbron 

Op zaterdag 14 september starten we het nieuwe 

kerkelijke jaar met een culinaire wereldreis door onze kerk. 
We ‘happen en stappen’ via Moldavië naar India en naar 

Afrika, de landen waar onze kerkgemeente projecten 

steunt van Kerk in Actie. U gaat toch zeker mee? Het is 

echt niet ver en het is gemakkelijker dan u denkt: een volle 

koffer is niet nodig, wel een gezonde eetlust! 

Vanaf 16:00 uur bent u welkom voor een drankje en is er 
gelegenheid om met elkaar bij te praten. Om 17:30 uur 

beginnen we onze reis aan tafel in Moldavië en met een 

tussenstop in Afrika en India zijn we rond 19:00 uur terug 

op de thuisbasis voor een kopje koffie of thee met een 

Hollandse lekkernij. 

De kosten? Slechts 7,50 euro per persoon! Voor de reisorganisator is het praktisch als 
u dit bedrag contant in uw reisportemonnee meeneemt. 

Meedoen met Happen en Stappen door de Lichtbron? Vanaf zondag 1 september kunt 

u intekenen op de lijst in de hal van de kerk, of u meldt zich per e-mail aan via 

arie.harmke.verkerk@gmail.com, tot uiterlijk 13 september. Gezellig als u meegaat! 

 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=C7uxuWFtR2yy8KzlNSXqNg
mailto:arie.harmke.verkerk@gmail.com


 

 

 

 

 

Taizé Donderdagavond 26 september 2024 20.00 uur ‘s-Gravenzande  

Taizé is een plek, waar je met (vooral jonge) mensen praat over wat jou bezig 
houdt, bidt, viert, lacht en zingt. Je komt jezelf tegen, anderen en soms ook God. 

Op 26 september wil een groep jonge mensen jullie enthousiast maken over 

Taizé. Met beeld, geluid, verhalen en een viering wordt geprobeerd jullie er iets 

van te laten meemaken. Ds. Magda Hazeleger uit Naaldwijk werkt graag mee om 

het enthousiasme uit te dragen! Zij is afgelopen mei met jongeren uit Naaldwijk 

in Taizé geweest. Misschien iets om uw (klein)kinderen op te attenderen. In De 

Lichtbron was op 1 september een Taizé themadienst. Daar kunt u sfeer proeven.  

Waar: Dorpskerk, Langestraat 34, ’s-Gravenzande 
 

 
Wil je opstaan en Mij volgen 

Nu de laatste liedtekst uit de oecumenische geloofsgemeenschap van Iona uit de 

bundel ‘Liederen en gebeden uit Iona’ met de daarin opgenomen toelichting. Tekst van 

John Bell en Graham Maule op een Schotse volksmelodie bewerkt door John Bell. 

Vertaling: Gert Lubberts. 

 
1. Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam? 

Wil je dienen in ’t verborgen, zonder roem of faam? 

Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 

Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 

 

2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 

Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 

Hoor je ’t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 

 

3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt; ‘Help mij!’ 

Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 

Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 

 

4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 

Wil je luist’ren als Ik zeg: ‘Een koningskind ben jij!’ 

Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 

en mijn  leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 

 
5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 

Laat mij zijn op U gericht en maak mij onbevreesd. 

Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 

en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij? 

 

Dit lied heette oorspronkelijk: ‘De oproep’. Het past mooi in een belijdenis- of 
bevestigingsdienst. Mensen die gehoor willen geven aan de oproep van Christus om Hem 

te volgen, kunnen tijdens het vierde vers naar voren komen en met elkaar het laatste 

vers zingen. Op Iona wordt het lied vaak gezongen tijdens een ‘dienst van toewijding’. 
 

https://www.limoer.nl/
https://www.bouwbedrijfjongerius.nl/
http://www.schoorpartners.nl


Westlands Mannenkoor zoekt projectleden  

Het Westlands Mannenkoor biedt aan belangstellende mannen van alle leeftijden 

om op projectbasis mee te doen met de repetities en de beide kerstconcerten op 

18 en 20 december. Deelname is kosteloos en vrijblijvend! Op woensdagavond 16 

oktober starten we met de voorbereiding van de kerstconcerten. Je bent dan van 

harte welkom. Noten kunnen lezen is niet per se nodig, een fantastische stem ook 

niet, wel enthousiasme en bereidheid om met meer dan honderd andere mannen 

een aantal gezellige repetities en concerten mee te maken. 

Heb je interesse en wil je meedoen, stuur dan spoedig een e-mail naar 

ecretariaat@westlandsmannenkoor.nl. Vermeld daarin je naam, leeftijd, 

mailadres en, indien mogelijk, je mobiele telefoonnummer, zodat we je kunnen 

bereiken en kennis kunnen maken. In de eerste helft van oktober ontvang je de 
te zingen liederen op papier, zodat je je een beetje kunt voorbereiden. Op de 

eerste repetitie wordt een stemtest afgenomen om te beoordelen in welke 

stemgroep je kunt meezingen.  
 

 

        

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

• Predikant: ds. Marjan Zebregs, 

• predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefoon 06-28103371 

• Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 

• Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 

• Uw kopij graag inleveren in Word: 

• donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 

 

http://www.kringloopwateringenkwintsheul.nl
mailto:predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl
mailto:scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl
http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl/
mailto:nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com
http://www.ikwinkeleerlijk.nl
http://protestantsekerk-delichtbron.us12.list-manage1.com/track/click?u=d47c03dcbbdb7f854587164a0&id=401a214bee&e=fcff2cf5ef
https://boutkanenpartners.nl/

