
 

 

 

 

Nieuwsbrief 16 – 23 februari 2024 

 
 

 

Kerkdiensten 

Zondag 18 februari 9.30 uur dhr. Paul Koster, Den Haag. Eerste zondag 

Veertigdagentijd 

Collecten: : 1. Hospice Beukenrode 2. Kerk 
 

Komende diensten 

Zondag 25 februari 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Tweede zondag Veertigdagentijd 

Zondag 3 maart 9.30 uur prop. Janine Mutsaerts, Den Haag. Derde zondag 

Veertigdagentijd.  

Bij de dienst van 18 februari 

In de  kerkdienst van 18 februari gaat het over de volgende Bijbelgedeelten: 
• 1 Koningen 3: 1-15  

• Marcus 10: 17-22   

• Mattheüs 4: 18-19 

De eerste twee Schriftlezingen gaan over geld, over bezit. Koning Salomo was een rijk 

man, en hetzelfde gold voor de rijke jongeling in Marcus 10. 

Salomo had zijn rijkdom aan God te danken, omdat hij aan het begin van zijn 
koningschap gevraagd had om wijsheid. 

Hij had ook kunnen vragen om rijkdom en een lang leven, maar dat deed hij niet. En 

daarom wilde God hem belonen. God schonk hem niet alleen wijsheid, maar ook 

rijkdom, en een lang leven. 

Salomo werd geroepen om koning te worden over Israël. Ook de rijke jongeling voelde 

zich geroepen – hij wilde Jezus volgen, maar het lukte hem niet om afstand te doen 
van zijn bezit. 

In de derde Bijbelgedeelte lezen we, dat Petrus en Andreas alles achter zich lieten: om 

Jezus te volgen. Ook zij werden geroepen, en zij wisten meteen wat hen te doen stond. 

Wat is dat precies: je geroepen voelen? Bestaat dat nog steeds? 

Paul Koster 

 

Van de diaconie 
Zondag 18 februari 2024 is de collecte voor 

Hospice Beukenrode 

palliatieve thuiszorg &hospice 

 

Beukenrode ondersteunt mensen thuis of 

in één van de hospices gedurende de 
laatste maanden van hun leven.  

De meeste mensen geven er de voorkeur 

aan om thuis te sterven. Beukenrode komt 

aan deze wens tegemoet door met een 

team van speciaal opgeleide vrijwilligers 

zorg en steun te bieden aan terminaal zieken en hun naasten. Dat kan in het hospice of 

thuis. Beukenrode wil vooral iets positiefs toevoegen aan het leven van haar gasten en 
hun naasten. Het gaat om plezierige momenten, mooie herinneringen of een goed 

gesprek waarbij de zieke zelf zo lang mogelijk de regie in handen houdt. Belangrijk is 

dat een goed afscheid mogelijk gemaakt wordt. Beukenrode heeft ook aandacht voor 

kinderen die in aanraking komen met verlies en rouw.  
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Zorg in het Hospice  

Gasten ontvangen dezelfde zorg als thuis. De eigen huisarts verleent de medische zorg. 

Als dit niet mogelijk is, is er een arts beschikbaar. Verpleegkundige zorg wordt gedaan 

door de thuiszorgorganisatie Careyn en Pieter van Foreest. 

 
Geestelijk verzorging in het Hospice 

De geestelijk verzorger biedt een luisterend oor en kijkt samen met de gast wat zij 

voor u kan betekenen. De gesprekken kunnen gaan over zingevings- en levensvragen 

en ook over het geloof. Op het moment dat u bezoek krijgt van uw eigen dominee of 

pastoor wordt overlegd of er behoefte is aan aanvullende gesprekken met de geestelijk 

verzorger van het hospice. 
 

Locaties & contact Hospice 

Beukenrode heeft twee locaties in Westland.  

Beukenrode Naaldwijk, Dijkweg 47 (T0174-621357) en sinds september 2021 

Beukenrode ’s Gravenzande, Magnoliastraat 1 (T0174-820395). 

Paasgroetenactie: Zondag 18 februari 2024  

Onze gemeente doet ook dit jaar weer mee aan de Paasgroetenactie, een groet aan 
gedetineerden in Nederland.  Aankomende zondag kunt u een kaart schrijven in de 

kerk.  

Er zit ook een kaart bij, die de gedetineerde zelf kan versturen. Hier moet een 

postzegel op. U mag er zelf 1 op doen. De diaconie zorgt er uiteindelijk voor dat elke 

kaart een postzegel heeft. 

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als daar ook 
iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag 

ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet hen erg goed doet. Het is altijd weer 

een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst rond Pasen in de 

gevangenissen worden uitgedeeld. 

 

Voor wie vorige week een kaart mee naar huis genomen heeft, vergeet hem zondag 
niet mee te nemen naar de kerk. 

 

Alvast bedankt voor deelname, vanuit de Diaconie/ZWO 

 

Symbolische bloemschikking tijdens de Veertigdagentijd 

In deze Veertigdagentijd staat er elke zondag een 

symbolische bloemschikking op de tafel. De schikkingen worden 
aan de hand van het oecumenisch leesrooster gemaakt en sluiten 

aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk, ‘Ga mee! Samen 

getuigen van geloof, hoop en liefde’. Met dit jaarthema worden 

gemeenten van de Protestantse Kerk uitgedaagd om samen 

op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil. 

Scriba René de Reuver zegt hierover: “De kerk van Christus is 
 kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het 

evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt.”  

 

Eerste zondag – zondag Invocabit (roept hij Mij aan) 

‘De HEER richtte zich tot mij …’ (Jeremia 1:4)  

Jeremia is geen geboren profeet. Integendeel, hij wordt geboren in een 

priestergeslacht. Zijn vader is een priester. Je zou verwachten: zo vader, zo zoon. Maar 
dan klikt er een stem. God roept Jeremia tot een andere dienst, die van profeet. Het 

overrompelt Jeremia. Net als Mozes stribbelt hij tegen: ‘Ik ben geen spreker en 

bovendien nog jong.’ Maar God zet door. Wat Hij begint, geeft Hij niet op. Jeremia  

moet eraan geloven. Zijn bestemming wordt niet bepaald door zijn afkomst maar door  

 

 
 

 



 

zijn roeping. Hoe zwaar en moeilijk deze roeping ook zal zijn, God zal voor hem zorgen. 

Hij zal hem de woorden in de mond geven en ter zijde staan. Psalm 91 van deze 

zondag zingt: ‘Wie Mij aanroept, geef ik antwoord, in de nood zal Ik bij hem zijn.’  

Schikking: In vers 11 staat beschreven hoe God bij de roeping van Jeremia hem een 

amandelboom aanwijst. De amandelboom is de eerste boom in het Midden-Oosten die 
na de winter bloeit.  

 

Schilderijen ‘ Geweld in de Bijbel’ 

De  komende weken hangen er acht schilderijen van Joki Harms  langs de wand in de 

kerk. 

Joki heeft een serie schilderijen gemaakt met als thema ´Geweld in de Bijbel´ 
Geweld in verschillende vormen komt in de Bijbel vaak voor.  

Het is helaas van alle tijden.  

As zondag is de eerste zondag van de Veertigdagentijd.  

We staan stil en worden stil bij het lijden van Christus, ieder op eigenwijze. Hij heeft 

geleden onder het geweld van bespotting, geseling en kruisiging.  

 

Joki en Nanne (echtgenoot en oud predikant) hebben over dit project ook een mooi 
gebonden boek gemaakt. 

Het boek gaat verder dan alleen foto's van de schilderijen, bij ieder schilderij is een 

bijbeltekst opgenomen en zijn ook overwegingen, vragen en gedachten opgenomen.    

In de kerk zullen voldoende van deze boeken vanaf as zondag in de hal liggen. Ze zijn 

om zomaar mee te nemen.  

Denkt u, ja maar 'Gratis' ik heb er ook wel een bijdrage voor over, dan komt deze 
bijdrage ten goede aan de Protestantse Gemeente van Stedebroec. Zij hebben het 

project in 2015 gefinancieerd, schroom niet om een boekje mee te nemen. 

Een eventuele bijdrage mag worden overgemaakt op rekening van Protestantse 

Gemeente Stedebroec. 

Het rekeningnummer is NL95 RABO 0373 7347 86 ovv Bijdrage Boek ´Geweld in de 

Bijbel´.  
 

Ed van der Schoor 

 

Schilderij van deze zondag 

‘Geweld tussen mensen onderling’ 

Toen werd Kain zeer toornig 

en zijn aangezicht viel.  
Genesis 4: 5b 

 

Ik was nog niet klaar met de tekst van Genesis 4. 

De passage over het aangezicht dat zakt spreekt 

me aan. Ik vind dat een mooi beeld. Ik geef het 

vorm door licht boven en donker beneden de 
gesloten ogen. Als teken dat het contact er niet is. 

Ik werk met gescheurd papier in verschillende 

kleuren. De zwarte punten die als speren van opzij 

en van boven door het beeld steken worden de 

verbinding met de andere schilderijen. Ze zijn op 

alle terug te vinden als verbinding van het geweld.  

JH. 
 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

Wij feliciteren 

19 februari de heer J.A. Krijgsman 

 

Bedankje 
Ik wil een ieder, die tijdens mijn ziek zijn en afwezigheid aan mij hebben gedacht, 

bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes en bezoekjes. Het heeft zeker een  

positieve bijdrage geleverd aan mijn langzame herstel. 

Pieter Sekeris 

 

Actie Kerkbalans 2024 zeer succesvol  
Heel hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de 

actie Kerkbalans 2024! We kregen tot nu toe voor de kerk 

toezeggingen van 62.781 euro binnen. De 

penningmeester noemt dit resultaat ‘hartstikke mooi’, 

want het is meer dan het bedrag waarvan hij in zijn 

begroting was uitgegaan. 

Voor de Diaconie/ZWO is een bedrag toegezegd van 17.140 
euro. Ook dat is een prachtig bedrag. De 

Diaconie/ZWO is erg  blij met dit mooie resultaat. Hartelijk 

dank!  

Heeft u nog geen bijdrage toegezegd of overgemaakt voor de kerk of de diaconie, dan 

hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. Het kan nog! 

Tot slot een woord van grote waardering voor de 23 vrijwilligers die de enveloppen 
hebben bezorgd en de ingevulde formulieren een week later weer hebben opgehaald. 

Dank jullie wel!  

College van Kerkrentmeesters en Diaconie/ZWO 

 

Lezing  ‘Maria, icoon van genade’  

Op donderdagavond 29 februari wordt in De Lier een lezing gehouden met als titel 
‘Maria, icoon van genade. De protestantse theoloog en hoogleraar dr. Arnold Huijgen 

schreef een boek waarin hij Maria op het spoor komt langs de lijnen van de Bijbel, de 

traditie en de actualiteit. Maria heeft wat te betekenen in discussies over Europa en 

nationalisme, over gender en geloof. Deze lezing draait om het blijvende mysterie van 

Maria, dat katholieken en protestanten kan verbinden. De lezing vindt plaats in de 

Rank: Van Weelystraat 2, 2678 AV De Lier. Aanvang 20.00 uur. De avond wordt 

georganiseerd door de gezamenlijke taakgroepen vorming en toerusten in De Lier, 
Naaldwijk, ’s-Gravenzande en Monster. 

 

Concert: 

zaterdag 13 april - 20:00 Nieuwe Kerk Delft: barokconcert ''Monteverdi's 

mooiste madrigalen'' met Ensemble Le Nuove Musiche 

Op 13 april vindt in de Nieuwe Kerk van Delft een bijzonder concert plaats waarop het 
internationaal vermaarde ensemble Le Nuove Musiche concerteert. Le Nuove Musiche, 

o.l.v. Krijn Koetsveld, is gespecialiseerd in de muziek van de Italiaanse componist 

Claudio Monteverdi en neemt u mee terug naar het Italië van de 16e en 17e eeuw. Kijk 

voor meer informatie op www.kerkconcertendelft.nl. Tickets zijn online te koop 

via: https://www.klassiekemuziek.nl/p/18007/de-allermooiste-een-avond-met-

monteverdi-s-allermooiste-madrigalen. 
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Want God is liefde 

De Raad van Kerken heeft in 2017 het boek ‘Opgestaan, meditaties rond het 

paasevangelie’ uitgebracht. Graag deel ik in deze Veertigdagentijd een aantal teksten 

met u. Deze keer geïnspireerd op Jesaja 51:9-11. 
Profeten zijn geen toekomstvoorspellers, geen koffiedikkijkers, maar het zijn mensen 

met een heldere blik, een gezond verstand en het hart op de goede plaats. Ze volgen 

de actualiteit en zeggen: als we zo doorgaan dan kun je er donder op zeggen dat … vul 

maar in. Als je bezuinigt op de zorg, dan weet je dat verwarde mensen dakloos gaan 

rondzwerven. 

In het oude Israël waren het de profeten die de politieke leiders lastig vielen met hun 
ongevraagde adviezen. Die tot vervelens toe zeiden: als liefde en respect niet het 

uitgangspunt zijn van jullie beleid, dan gaat het faliekant mis. En het ging mis en het 

gaat mis ... 

Maar de profeten waren ook de mensen die toekomst zagen wanneer er geen toekomst 

leek te zijn. Ze belichamen de hoop, dat alles anders zal worden, ze roepen God erbij, 

roepen God wakker. Zodat het opnieuw gebeurt, zoals ooit: bevrijding uit alles wat 

mensen gevangen houdt! (MZ) 
 

Vasten  

Als je gaat vasten van (luxe) eten, koffie/thee of alcohol drinken, schermtijd (in al haar 

vele vormen), online bestellen etc. doorbreek je patronen en automatismen. Ineens 

besef je hoe vaak je sommige dingen eigenlijk doet en hoeveel tijd je hieraan besteedt. 

Wat een luxe het eigenlijk is om die dingen ‘zomaar’ te doen of tot je beschikking te 
hebben. Het schudt je wakker én het creëert tijd. En hoe vul je die dan in. Zo kun het 

je enerzijds verbinden met mensen die dagelijks leven met schaarste, tekort of 

helemaal niets en anderzijds kun je de ontstane ruimte in je agenda wijden aan tijd 

met God, met Jezus.  

Jezus wijst ons vanuit zijn leefpatroon op aarde telkens naar de barmhartigheid en 

gerechtigheid voor de lijdende, kwetsbare mens.  
Ds. Lennart van Berkel uit De Lier in ‘Samen’ van 16 februari 2024 

 

Uit de dienst van 11 februari  

Voorganger drs. René Schreuder las onderstaand gedicht met toelichting.  

Sommige ouders in Gaza zijn ertoe over gegaan om de namen van hun kinderen op 

hun benen te schrijven om hen te kunnen identificeren, mochten zij of de kinderen 

gedood worden. (CNN, 22-10-2023)  

Schrijf mijn naam op mijn been, mama 

doe het met de permanente marker 

met de inkt die niet uitloopt 

als hij nat wordt 

en die niet smelt bij verhitting.  

 
Schrijf mijn naam op mijn been, mama 

en maak dikke, duidelijke lijnen. 

Voeg je zwierige krullen toe 

zodat ik troost put uit mijn mama's handschrift 

als ik ga slapen.  

 

Schrijf mijn naam op mijn been, mama 
en op de benen van mijn zusjes en broertjes. 

Zo zullen we bij elkaar horen 

Zo zullen ze ons kennen 

als jouw kinderen.  

 

 
 



Schrijf mijn naam op mijn been, mama 

en schrijf alsjeblieft ook jouw 

en pappa's naam op jullie benen, 

zodat wij herinnerd worden 

als een familie.  

 
Schrijf mijn naam op mijn been, mama 

Voeg geen nummers toe zoals 

wanneer ik geboren ben of ons huisadres. 

Ik wil niet dat de wereld mij als een nummer ziet, 

ik heb een naam en ben geen nummer.  

Schrijf mijn naam op mijn been, mama. 
Als de bom ons huis treft, 

als de muren onze schedels en botten vermorzelen 

dan vertellen onze benen ons verhaal, hoe 

we nergens heen konden vluchten.  

© 2023 Zeina Azzam 

 

 
 

 

 

 

 

 

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

• Predikant: ds. Marjan Zebregs, 

• predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefoon 06-28103371 

• Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 

mailto:predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl
mailto:scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl
https://www.limoer.nl/
https://www.bouwbedrijfjongerius.nl/
http://www.schoorpartners.nl


• Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 

• Uw kopij graag inleveren in Word: 

• donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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