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Kerkdiensten 

Zondag 21  januari 13.00 uur Oecumenische viering Wateringse kerken. We zijn te 

gast bij de Maranathakerk (VEMK) in ons kerkgebouw. De Lichtbron is deze 
zondagmorgen gesloten.  

 

Komende diensten 

Zondag 28 januari 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft 

Zondag 4 februari 9.30 uur ds. Marjan Zebregs 

 

Uit de gemeente  
Onverwacht moest de heer Lou van Zanten worden opgenomen in het ziekenhuis. Dat 

was natuurlijk schrikken. Gelukkig mocht hij met goede berichten alweer na enkele 

dagen terug naar huis. Daarvoor zijn wij de Schepper zeer dankbaar. Een teken van 

meeleven wordt zeker gewaardeerd.  

Een hartelijke groet 

Hieronder de namen van mensen die zelf of hun naasten een kaart of een ander teken 
van betrokkenheid zeker zullen waarderen. 

 

Mw. M. Valk-van der Wal 

Mw. J.M. Koningen-

Brobbel 

Hr. R.J. Mook 

Dhr. Piet Jan Dekker 

Mw. H.D. Deknatel 

Dhr. P.W. Neeleman 

Dhr. H.C. Hiensch 

Mw. C.B. Sekeris-

Veerman 

 

Wij feliciteren 

21 januari de heer P.A. Boers 

22 januari de heer C.A. de Maa 
 

Gespreksgroep 16 januari 

In de gespreksgroep lezen we een verhaal uit het boek ‘Woorden en verhalen, die ertoe 

doen’. Op deze dinsdagmorgen was dat de tekst: ‘Wij zijn bestemd om te stralen’. Dit is 

een bewerking van de tekst, die Nelson Mandela citeerde, toen hij president van Zuid-

Afrika werd. Uit de Bijbel lezen we een tekst, die op het verhaal aansluit. Dat was deze 
keer het kerstevangelie volgens Johannes over onder andere het licht, dat schijnt in de 

duisternis en de duisternis die het licht niet in haar macht krijgt. Het waren geen 

‘gemakkelijke’ teksten, maar ze leverden mooie gesprekken op. We sloten af met een 

lied 493 ‘Soms breekt uw licht’ met tekst van Huub Oosterhuis bij Johannes 1:5. 
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Soms breekt uw licht in mensen door onstuitbaar, zoals een kind geboren wordt. 

Gedenk de mens, die wordt genoemd uw kind, uw koninkrijk, uw licht. 

Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd. Geen duisternis heeft ooit hem 

overmeesterd. 

Gedenk ons die als hij geboren zijn eens en voorgoed, die uit zijn mond uw naam 
hebben gehoord. 

Die moeten leven in de schaduw van de dood, die moeten leven in de schaduw van de 

dood. 

Hem achterna. 

De volgende gespreksgroep is op dinsdagmorgen 13 februari 2024 om 10 uur in De 

Lichtbron. 
  

Jongerenwerk: Gezellige zaterdagavond 27 januari 

Voor de jeugd van 12-18 jaar wordt weer een avond georganiseerd door 

Jeugdwerk Westland. 

Dit keer is de Regenboogkerk in Honselersdijk aan de beurt om een leuke avond 

te organiseren. 

De avond begint om 19:30 uur en duurt tot circa 21: 30 uur. Meestal zijn we 

met 15-20 jongeren, steeds wisselend van samenstelling. Grote kans dat je al 

iemand kent van de kerk, van school of van sporten. 

Heb je zin om een keer te komen kijken? Neem gerust een vriend of vriendin 

mee. 

Voor het aantal deelnemers is het handig als je je opgeeft bij 

jongerenwerk@protestantsekerk-delichtbron.nl.  
Leuk als je mee doet…… 

vanuit jongerenwerk, Ellen Ouwehand 

 
Ochtendlezing 24 januari ‘De Oekraïense kerken in de oorlog’ 

Deze ochtend is georganiseerd door ‘Zin in Ouderdom’. De lezing wordt gegeven door 

Karel Blei. De heer Blei is Hervormd predikant geweest in diverse gemeenten. Ook was 

hij tien jaar secretaris-generaal van de Hervormde Kerk en lid van het Centrale Comité 
van de Wereldraad van Kerken. Aanvang 10.30 uur in het Uniecentrum van de 

Uniekerk, Langestraat 181 te s’ Gravenzande.  

 

Avondlezing 26 januari ‘Voltooid leven, hoe gaan wij daarmee om?’ 

Deze avond is georganiseerd door afdeling Westland van de Confessionele Beweging. 

Dr. W.M. de Bruin, predikant van de Hervormde Gemeente Bleiswijk uit Bleiswijk, geeft 

deze lezing op vrijdagavond 26 januari in de zaal achter de Dorpskerk, Langestraat 34 
te ‘s-Gravenzande. Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 staat de koffie klaar. Voor info: e-

mail: jammeer@kpnmail.nl of tel.: 0174-627080. 

 

Vakantieweek van 27 april (Koningsdag) tot 4 mei 2024 

Ook dit jaar is er weer een vakantieweek van het Protestants diaconaal streekcontact 

Westland e.o. Deze vakantieweek is bedoeld voor mensen die nog zelfstandig wonen, 
eventueel met lichte zorg, en vanwege hun leeftijd en/of gezondheid niet meer 

zelfstandig op vakantie kunnen gaan. Het Roosevelt Paviljoen, op het mooie Nieuw 

Hydepark in Doorn, heeft alle voorzieningen om de gasten goed te kunnen verzorgen. 

Inschrijven kan via onze diaconie.  
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Ontvankelijk 

In de tijd van Epifanie teksten van Hans Bouma uit zijn boek ‘Woorden van 

vriendschap’. 

Vriendschap overkomt je. Zoals licht je overkomt, een lente, muziek. Zomaar word je 

er op getrakteerd. Toch spreekt men over ‘vrienden maken’. Een uitdrukking, die past 
in onze overmoedige productiecultuur. Een uitdrukking die de vriendschap sterk 

devalueert. Wát er ook in het verlengde van eigen prestaties, in de sfeer van het 

maakbare mag liggen, vriendschap zeker niet. Gemaakte vrienden zijn geen vrienden, 

althans geen echte. Er hoeft ook niets te gebeuren of je bent hen weer kwijt. 

Om het geluk van de vriendschap te ondervinden, kun je wel iets doen, namelijk: niets 

doen. Zoals bij alle geluk, is ook hier weer een voorwaarde dat je ontvankelijk bent. 
Ontvankelijk betekent: gereed om te ontvangen. Open handen, open ogen, een open 

geest. 

Ontvankelijk. Zielswijd openstaan voor wat van buitenaf, van bovenaf aan je leven 

wordt toegevoegd. Het is een kunst, maar ook iets natuurlijks. Als kind had je er geen 

moeite mee. Of kijk naar de bomen. Wijdvertakt strekken zij zich uit naar de hemel.  

Vrienden. Zomaar komen ze op je weg. Zomaar lopen ze met je mee. Mensen die op de 

meest menselijke wijze mens voor je zijn.  
 
 

Protestantse gemeente De 

Lichtbron, algemene 

informatie 

• Predikant: ds. Marjan Zebregs, 

• predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl  
• Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 

• Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 

• Uw kopij graag inleveren in Word: 

• donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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