
 

 

 

 

       Nieuwsbrief 19 – 26 april 2024 

 

 

Kerkdiensten 
 

Zondag 21 april 09.30 uur ds. Marjan Zebregs 

Collecte 1. Avondmaalscollecte Streekverband De Tien ‘Westland4Gambia’ 

Collecte 2. De Lichtbron in Actie ‘Save India’ 

 

Bij de eredienst van 21 april 
Komende zondag is een dienst van ‘Woord en Tafel’, waarin we het Heilig Avondmaal vieren. 

Op deze zondag midden in de Paastijd – de tijd tussen Pasen en Pinksteren – lezen we 

volgens het oecumenisch leesrooster twee teksten over herders en schapen: Ezechiël 34: 1 

t/m 11 en Johannes 10: 11 t/m 18.  

Ezechiël schrijft over slechte herders en de belofte van God, dat Hij zelf naar zijn schapen 

zal omzien en zelf voor hen zal zorgen.  

In het evangelie van Johannes zegt Jezus, dat Hij de goede herder is. 
We overdenken wat slechte herders – of leiders – kenmerkt en hoe wij in navolging van 

Jezus een goede herder kunnen worden.   

 

Van de diaconie 

Zondag is de 1e collecte weer de avondmaalscollecte voor Streekverband De 10. Deze 

week aandacht voor het project Westland 4 Gambia. In de uiterste westpunt van 
Afrika ligt  Gambia. Het is het kleinste land van Afrika, zo groot als Gelderland en 

Noord-Brabant bij elkaar, en het telt 1,8 miljoen inwoners. 

 

De meeste mensen wonen in de 

kuststreek en meer dan de helft van 

de inwoners is jonger dan 21 jaar. De 
levensstandaard is zeer laag, en veel 

zaken die bij ons vanzelfsprekend zijn, 

ontbreken gewoonweg. Zo ook in de 

gezondheidszorg. 

 

Sinds maart 2013 bezoekt de lokale 

Oral Health Worker van deze stichting 
en zijn assistent met de mobiele 

praktijk – zoals de vroegere 

schooltandarts in Nederland – scholen 

in de omgeving van de standplaats. 

Op deze scholen geven zij 

poetsinstructies, delen tandpasta en 
tandenborstels uit en ontvangt de tandarts kinderen in de mobiele praktijkruimte ter 

controle. Als er een extractie of vulling nodig is, zal dit gelijk uitgevoerd worden om de 

kinderen vlot van hun kiespijn af te helpen. De insteek is om de scholen twee keer per 

jaar te bezoeken. Dat is nodig omdat er veel kinderen met tandproblemen zijn. Op deze 

manier hoopt de tandarts door middel van voorlichting, poetsinstructies en de 

gebitscontroles een goede basis te leggen voor de gezondheid van de kinderen. Of, 
zoals we bij Westland4Gambia zeggen, ze weer laten lachen. 
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De 2e collecte is voor De Lichtbron in Actie: SAVE 

India. In de Zuid-Indiase stad Tirapur wonen zo’n 

150.000 migranten, sommigen met hun hele 

gezin. Omdat ouders de hele dag werken, worden 

veel kinderen aan hun lot overgelaten. En doordat 

zij de lokale taal niet spreken, gaan ze niet naar 
school. Partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE 

biedt 200 migrantenkinderen onderwijs in zowel 

hun moedertaal als de lokale taal. Na een jaar 

kunnen ze doorstromen naar het regulier 

onderwijs. Ook zorgt SAVE voor voedzame 

middagmaaltijden en buitenschoolse activiteiten. 
Geef uw bijdrage in de mandjes bij het uitgaan van de kerk,  

of stort uw bijdrage op rekeningnummer NL90 RABO 0368 1000 49 van de 

Diaconie/ZWO o.v.v. “De 10” en/of “SAVE India”.  

Beide collectes van harte bij u aanbevolen! 

 

 

22 april 20 uur Oecumenische wandelgroep (circa 1,5 uur) 

 

 

 



Elkaar ontmoeten                                                                                                  

Zoals elk jaar  organiseren wij een middag/avond om elkaar te ontmoeten. Dit jaar 

hebben wij als gespreksonderwerp: “Waarom blijf ik….” Achtergrond van deze vraag 

is Johannes 6:67, waarin Jezus aan zijn volgelingen de vraag stelt: “Willen jullie soms 

ook weggaan?” 

Het is een vraag met ruimte in zich. Geen krampachtige poging het tij te keren, maar 

een open vraag.  

Een uitnodiging die ook nu relevant is om over na te denken en met elkaar over door te 

spreken. 
Wat beweegt ons om bij de kerk te blijven? Voor een ieder is dat anders.  

Aantal vragen zouden kunnen zijn:  

• Hoe ben je bij de kerk gekomen? 

• Heb je er weleens over nagedacht om de kerk te verlaten? 

• Herken je het, dat blijven bij de kerk ook een keuze is? 

• Heb je elkaar nodig om te geloven? 
Aantal uitspraken: 

• De gemeente kan je zien als familie, je kiest elkaar niet uit, maar je bent aan 

elkaar gegeven. 

• Het is lang niet altijd relaxed in de kerk: het samen gemeente zijn is soms best 

een opgave. 

• De ervaring die ik als kind had en die mij raakten, gaan mijn leven lang  met mij 

mee: aan die God kon en wilde ik me toevertrouwen. 
 

Wij willen u/jullie graag ontmoeten op  één van de volgende data: 

Woensdag 24 april   van 15.00-17.00 uur Locatie in de Lichtbron. We willen afsluiten 

met soep en een broodje. 

Donderdag 25 april van 18.00-20.30 uur Locatie bij Ed van der Schoor en Coralien 

van der Ploeg. Tijdens de maaltijd willen we met elkaar over het onderwerp in gesprek 
gaan. 

Woensdag 1 mei van 18.00-20.30 uur Locatie bij Ria en Henk Jongerius. Tijdens de 

maaltijd willen we met elkaar over het onderwerp in gesprek gaan. Mocht u vervoer 

nodig hebben wilt u ons dat dan laten weten, dan zorgen wij daarvoor. 

 

U kunt zich aanmelden bij: 
Ed van der Schoor tel. 06-51199528 

Ria Jongerius        tel. 06-47460600 mail: mm@bouwbedrijfjongerius.nl 

Willy Mieremet      tel. 06-24271103 mail w.mieremet@caiway.net 

 

Graag tot ziens, Ed, Ria en Willy 

 

Mooi vervolg van het Paasontbijt op 31 maart 
Van onze kosters Kees en Nynke Schrader ontvingen wij bericht 

dat er, na aftrek van de kosten, een bedrag van € 42,90 is 

overgebleven dat zij aan de kerk willen schenken, hoe mooi is dat! 

Er waren 29 deelnemers aan het ontbijt die € 126 (inclusief tips) 

bijeen brachten. De totale inkoopkosten waren € 83,10 waarmee de som uitkomt op 

een positief saldo van € 42,90. Zij maken dat over op de rekening van de Lichtbron. 
Kees en Nynke, hartelijk dank voor jullie goede zorgen en de fantastische organisatie 

van het Paasontbijt!  
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Te worden tot naaste 
Uit het boek ‘Opgestaan, meditaties rond het paasevangelie’ (2017) van de Raad van 

Kerken, deel ik in deze Paastijd (delen van) meditaties met u.  

Deze week van Joris Vercammen, Oud-Katholieke Kerk, geïnspireerd op Johannes 20:9-10 

‘Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de doden moest opstaan. De 

leerlingen gingen terug naar huis.’ 



Ontreddering. Dat is wat de leerlingen het eerste overkomt op paasochtend. Het klopt niet. 

De steen is weggerold van het graf.  

Inderdaad soms kloppen dingen niet, bijvoorbeeld: je gaat met vakantie en je vliegtuig 

wordt uit de lucht geschoten (MH17).  

We proberen verklaringen te vinden voor het lijden, dat ons overkomt, maar die kloppen 

natuurlijk evenmin, want er is geen verklaring. Het lijden is niet goed te praten en als 
mensen zijn we nu eenmaal kwetsbaar. Toch willen we liever niet weten van die 

kwetsbaarheid en dus bouwen we burchten van schijnzekerheden en van schijngelijk en wie 

daarin niet past, wordt geëlimineerd. Zoals Jezus. Of zoals God zelf. 

God blijkt immers niet de meesterregelaar te zijn, die wij er graag van zouden maken: een 

God, die het leven zou weten te manipuleren, zodat onze kwetsbaarheid eruit zou 

verdwijnen.  
Pasen manipuleert niet, het opent een ander perspectief. Pasen laat het licht schijnen op 

deze aardse en sterfelijke werkelijkheid van de mensen. Ook de werkelijkheid van het lijden. 

Voor alles is Pasen een kritiek op al te gemakkelijke verklaringen.  

Pasen schenkt mensen aan elkaar, zoals Maria en Johannes aan de voet van het kruis aan 

elkaar worden toevertrouwd (Johannes 19:26-27). Zo is het: als mensen elkaar ontmoeten 

aan de voet van een of ander kruis, dan worden ze tot familie van elkaar: ziedaar uw 

moeder, ziedaar uw zoon. Zo kan de hele mensheid tot een grote familie worden, Gods 
familie. De kerk mag er alvast de voorbode van zijn. 

God is trouw. Dat lijkt moeilijk te geloven als je geliefde je ontvalt. Het lijkt, dat God hem en 

haar gewoon laat vallen, dat zij – zo onvervangbaar als ze voor ons zijn – voor God dan toch 

vervangbaar zijn? 

De verrijzenis van Jezus wil ons echter overtuigen van het tegendeel. De band, die ontstaat 

tussen hen die te lijden hebben en rouwen én ons, is daarvan een teken. God is nog lang 
niet klaar met onze geliefden, noch met ons. Dat merken we als we het wagen elkaar tot 

steun en toeverlaat proberen  te zijn. ‘Het’ klopt dan toch, tenminste enigszins.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

• Predikant: ds. Marjan Zebregs, 

• predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefoon 06-28103371 

• Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 

• Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 

• Uw kopij graag inleveren in Word: 

• donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.  
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