
 

 
 

 

Nieuwsbrief 23 februari – 1 maart 2024 

 

 

Kerkdiensten 

 

Zondag 25 februari 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Gevangenenzondag. 
Tweede zondag Veertigdagentijd 

Collecten: 1. Exodus Den Haag 2. Jeugdwerk 

 

Komende diensten 

Zondag 3 maart 9.30 uur prop. Janine Mutsaerts, Den Haag. 

Derde zondag Veertigdagentijd 
Zondag 10 maart 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. 

Vierde zondag Veertigdagentijd. Viering Heilig Avondmaal 

 

Bij de dienst van 25 februari: Gevangenenzondag 

Pim van Doorn van stichting Exodus en een ervaringsdeskundige verlenen hun 

medewerking aan deze Gevangenenzondag. In de eredienst klinken teksten van (ex-
)gedetineerden. De Bijbellezing is: Matteüs 25: 31 t/m 40.  

Al 40 jaar zet Exodus zich in voor ex-gedetineerden en hun achterblijvende partners en 

kinderen. Jaarlijks komen er circa 30.000 personen voor een bepaalde periode in de 

gevangenis. Dat heeft enorme impact op de veroordeelde zelf, maar ook thuis.  

Exodus wil deze personen na detentie, mits gemotiveerd, opvangen in een begeleid-

wonentraject (‘Exodus-huizen’). Professionele hulpverleners en vrijwilligers van Exodus 

gaan dagelijks de uitdaging aan om ex-gedetineerden te laten terugkeren in de 
samenleving. Voor Exodus geldt: de misdadiger is meer dan zijn delict, namelijk een 

medemens! 

  

Bij het koffiedrinken na de eredienst, kunt u spreken met Pim van Doorn en  

met de ervaringsdeskundige. Ook kunt u kaarten schrijven aan gevangenen. 

 
Wilt u komende zondag een pak koekjes of een zakje paaseitjes naar de kerk 

meenemen, zodat bewoners van een Exodushuis een lekkere verrassing krijgen bij de 

koffie of iets hebben om uit te delen? Pim van Doorn zorgt ervoor dat de kaarten en het 

lekkers op de goede plaats terechtkomen.  

 

Van de diaconie 

Zondag collecteren we voor Exodus Den Haag. De ex-gedetineerde, de kwetsbare 
jongvolwassene, de jonge overvallers, de ‘familie-van’. Problematiek met schulden, 

beperkingen, gedragsproblematiek (agressie, angsten), verslaving.Ze kunnen het niet 

alleen. Exodus biedt perspectief. 

“We hebben onze expertise opgebouwd 

in meer dan 35 jaar, en blijven 

onverminderd naar de toekomst kijken 
om steeds die hulp te kunnen blijven 

bieden waar onze deelnemers het 

meeste bij gebaat zijn.” 

Exodus Zuid-Holland heeft woonlocaties 

in Rotterdam, Den Haag, Leiden en Gouda, met daarnaast ambulante begeleiding en 

trainingen in deze en omringende gemeenten in de regio. Exodus werkt aan zijn missie 
met professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en studenten. 

• Voor herstel van kwetsbare mensen 

• Voor een veiliger samenleving 

• Voor een betere toekomst voor mens en samenleving 

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


Exodus biedt een breed en samenhangend spectrum 

van professionele zorg tot en met een steunnetwerk 

van enthousiaste vrijwilligers. Steun het werk van 

Exodus Den Haag met uw gave in de eerste collecte. 

 

De tweede collecte is voor het jeugdwerk; daarover 

leest u hieronder. Beide collectes van harte bij u 

aanbevolen! 

 

 

Over het plaatselijk Jeugdwerk – collecte zondag 25 februari 

In samenwerking met andere kerken in Wateringen is Jeugdwerk in de Lichtbron actief 

voor de groep jongeren van 12-18 jaar. Onder de naam Christelijk Jeugdwerk Regionaal 
is vanuit 5 kerken een werkgroep ontstaan. Iedere kerk heeft maar een klein groepje 

jongeren die actief naar de kerk komen of een jeugdclub bezoeken. Het is voor hen 

leuker om met een grotere groep leeftijdsgenoten over het geloof te praten en met 

elkaar in contact te komen. 

 

Christelijk Jeugdwerk Regionaal organiseert 6 zaterdagavonden per jaar en we sluiten 

het seizoen af met een weekendkamp. Elke zaterdagavond wordt georganiseerd door 
de jeugdleiders van één van de kerken. Het zijn laagdrempelige avonden waar ook 

vrienden van de jongeren welkom zijn. Gemiddeld komen er rond de 20 jongeren. De 

samenstelling van de groep is elke keer anders, want op zaterdagavond hebben de 

jongeren ook vaak andere activiteiten. 

 

In januari hebben we met elkaar gesproken over het thema Vriendschap. We gingen 
aan de slag met de vraag: Is het waardevol als je vrienden hebt die ook geloven? Heb 

je dan andere gesprekken? 

Daarna hebben we Wie is de Mol? gespeeld met allerlei opdrachten. We sluiten altijd af 

met iets te drinken, zodat iedereen nog gezellig kan napraten. Het zijn waardevolle 

avonden! 

 
Symbolische bloemschikking tijdens de Veertigdagentijd 

In deze Veertigdagentijd staat er elke zondag een symbolische bloemschikking op de 

tafel. De schikkingen sluiten aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk ‘Ga mee! 

Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’.  

 

2de zondag – zondag Reminiscere (Gedenk uw barmhartigheden) 

‘Jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een 
pottenbakker.’ (Jeremia 18:6) De pottenbakker die niet 

opgeeft. Je zult maar profeet zijn. Het is een scherpe 

boodschap die Jeremia moet doorgeven aan Israël. Het lijkt 

een onschuldig beeld: een pottenbakker die op zijn 

draaischijf de mooiste potten vormt. Maar vergis je niet. 

Alle aandacht valt op de mislukkingen. De pottenbakker 
doet zijn best, maar de klei wil niet en de potten mislukken. 

De pottenbakker rest maar één ding: de potten stukbreken 

en opnieuw beginnen. De mensen in Jeruzalem voelen de 

profetische kritiek haarfijn aan. Ze worden boos, alsof zij 

een mislukte pot zijn, en zetten Jeremia gevangen.  

Hun boosheid zit hun zo in de weg dat ze nauwelijks oor hebben voor de pottenbakker 

die niet opgeeft. Hij gaat net zo lang door totdat de pot mooi is, tot Gods eer!  
De schikking: Volhouden en niet opgeven om het goede te doen. Trouw blijven aan de 

boodschap. Van onderaf wordt de bol iets groener door het mos tussen de schors. 

Klimop staat symbool voor trouw. 

 

Wij feliciteren 

28 februari de heer W.J. van der Meer 
 

 



Bedankje 

Blij verrast was ik toen ik zondag de bloemen van de kerk kreeg. Hartelijk dank. 
Met groet, Mieke Koningen 
 

Schilderijen ‘Geweld in de Bijbel’ - 2e zondag in de Veertigdagentijd 

Gedenkt wat Amelek u gedaan heeft 

onderweg, toen gij uittrok uit Egypte; 

hoe hij u onderweg tegenkwam, en 
de achterhoede met daarin de 

zwakken overviel, toen u moe en mat 

was; hij had geen ontzag voor God. 

Deuteronomium 25: 17-18 

De tekst over het volk van Amalek 

dat de zwakke achterhoede aanvalt, 
doet me denken aan de Yezidi's die 

onlangs op zo'n brute wijze zijn 

aangevallen, vermoord, verkracht, 

verhandeld. De machteloosheid is 

enorm. Er loopt een spoor van 

geweld door de lege vlakte, de 

vrouwen en kinderen zijn onder 
bedreiging van geweld in een hoek 

gedreven. Hartverscheurend. (JH) 

 

Gespreksgroep dinsdagmorgen  

Als afsluiting van het gesprek op 13 februari klonk de tekst van Sytze de Vries van lied 929 

‘Zoals de regen’.  
1. Zoals de regen onverwacht een moede aarde op nieuwe krachten brengt, 

zoals een bedding leeg en dor plotseling volstroomt en leven brengt, 

zo is mijn God, zo overkomt Hij mij, een bron die uitbreekt in mijn woestijn; 

ik adem op, de dood ontkomen. 

2. Zoals het daglicht te middernacht, zo onvoorstelbaar ondenkbaar lijkt, 

maar in de morgen stralend nieuw de zon weer opgaat, de nacht aan banden legt, 
zo is mijn God, zo overkomt Hij mij, een licht dat uitbreekt, 

ik hef het hoofd, en ik sta op, de dood ontkomen.  

De volgende gespreksgroep is op dinsdagmorgen 12 maart om 10 uur.   

 

Aglow-vrouwenochtend 

Het thema van de Aglow-vrouwenochtend op 27 februari in Naaldwijk is ‘Varifocus’. We 

gaan ‘zien’ wat er in de Bijbel geschreven staat over een heel belangrijk zintuig, het 
oog.  

De toegang is gratis, wel is er een collecte en de koffie/thee kost € 1,-.  

Locatie: Gideongebouw, Prins Hendrikstraat 16, 2671 JH Naaldwijk. Inloop vanaf 9.10 

uur en aanvang 9:30 uur. De ochtend eindigt om 11.30 uur.  

 

De hemel daagt over iedereen 
De Raad van Kerken heeft in 2017 het boek ‘Opgestaan, meditaties rond het 

paasevangelie’ uitgebracht. Graag deel ik in deze Veertigdagentijd een aantal teksten met 

u. Deze keer geïnspireerd op Johannes 20:1-18. 

Iemand maakt zich los uit de groep. Maria heet ze, Maria, zo noemt het evangelie van 

Johannes haar, Maria uit Magdala. Iemand dus, een mens.  

 
        

 

 

 
 

 

http://www.kringloopwateringenkwintsheul.nl
http://www.ikwinkeleerlijk.nl
http://protestantsekerk-delichtbron.us12.list-manage1.com/track/click?u=d47c03dcbbdb7f854587164a0&id=401a214bee&e=fcff2cf5ef
https://boutkanenpartners.nl/


Er is iemand, die de groep verlaat. Zij maakt zich los uit de gemeenschap. Een individu. 

Heel vroeg in de ochtend, het is nog donker, gaat een vrouw haar eigen weg. Zij gaat naar 

het graf. Zo begint het paasverhaal.  

Met iemand, met een vrouw die vroeg in de ochtend de groep verlaat. 

 

En daarom kun je zeggen dat Pasen in het evangelie in eerste instantie de ervaring is van 
een individu. Van iemand, zoals jij iemand bent en ik iemand ben. Het is namelijk niet een 

hele groep die daar om dat lege graf heen staat, om vroeg in de ochtend er poolshoogte te 

nemen. Om eens te kijken wat er gebeurd is en wat dat kan betekenen. Het is één vrouw, 

die hier komt kijken. Later zijn het twee mannen, die in tweede instantie, op aanwijzing 

van Maria uit Magdala, het graf bezoeken en daar iets meemaken.  

 
Verderop in het verhaal wordt opnieuw gemeld dat het Maria is die alleen Jezus 

ontmoet. Maria huilt. Ze kent nu alleen verdriet. Want Jezus is dood, maar ook het graf 

is verstoord. Maria is een en al verdriet. Maar dan – terwijl ze daar alleen is – wordt ze 

geraakt. Ze wordt innerlijk aangeraakt door iets buiten haarzelf. Door haar tranen 

heen, ontdekt ze tenslotte haar Jezus. Want daar buiten haarzelf is er iets dat vreugde 

brengt. Iets waar ze in zichzelf geen ruimte had. Deze vrouw ontdekt dat waar ze nooit 

aan had kunnen denken. Ze maakt dat mee waar ze met geen mogelijkheid ooit op had 
gerekend. Ze ervaart dat hij leeft. Maria wordt geraakt. Ze is er alleen en ontmoet 

Jezus.   

Paasleesplan 40 dagen met God 

Op Aswoensdag, – 14 februari – is de veertigdagentijd 
begonnen, traditioneel een tijd van bezinning. Veel 
mensen laten iets staan – alcohol, suiker, vlees – of 
besteden minder tijd aan televisie of sociale media. ‘Dat 
geeft ruimte om God en elkaar te ontmoeten’, schrijft het 
NBG in het online leesplan 40 dagen met God. Ook heeft 
het NBG voor die periode een paasproject voor kinderen. 

Het leesplan 40 dagen met God laat lezers stilstaan bij tien 
Bijbelverhalen over ‘ontmoeting’. Van deze tien verhalen worden telkens vier aspecten belicht; je 
doet dus vier dagen over elk verhaal. ‘Zo kun je diepere lagen in de Bijbelverhalen ontdekken, maar 
ook in jezelf’, zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik bij het Bijbelgenootschap en 
betrokken bij het leesplan. ‘Zelf werd ik bijvoorbeeld geraakt door het verhaal over Jezus en de 
overleden zoon van de weduwe, dat Bram van de Beek heel fijnzinnig toelicht.’  
Het paasleesplan kan gevolgd worden via debijbel.nl of de gratis app Mijn Bijbel (te downloaden in 
de appstore) onder leesplannen: Veertigdagentijd – ontmoetingen met God. 
 

 

 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

• Predikant: ds. Marjan Zebregs, 

• predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefoon 06-28103371 

• Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 

• Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 

• Uw kopij graag inleveren in Word: 

• donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.  

https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/40dagen/
https://www.debijbel.nl/leesplannen/veertigdagentijd-2024
https://www.debijbel.nl/app
mailto:predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl
mailto:scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl
http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl/
mailto:nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com
https://www.limoer.nl/
https://www.bouwbedrijfjongerius.nl/
http://www.schoorpartners.nl

