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Kerkdienst 

Zondag 26 mei 9.30 uur ds. Anki Peper, Voorschoten 

Collecten: 1. Pauluskerk Rotterdam 2. Kerk 

Komende kerkdiensten 

Zondag 2 juni 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Viering Heilig Avondmaal 
Zondag 9 juni 9.30 uur  mw. Gesina Joziasse, Wateringen 
 

Van de diaconie 

 

Helpen waar 
geen helper is 

De Pauluskerk biedt een vangnet voor de meest kwetsbare mensen in de stad. Wij 

‘helpen waar geen andere helper is’ en zijn daarmee voor veel mensen een 

noodverband. Als dit nodig is, verwijst de Pauluskerk door naar hulp- en 

zorgorganisaties en andere instellingen in Rotterdam of elders.  

Waar bestaat dat uit? 
Medische hulp; Maatschappelijk werk; Juridische spreekuur; Vluchtelingenwerk; Open 

huis; Eethuis; Wassen douchen; Kapper en Externe hulporganisaties zoals Steunpunt 

huiselijk geweld, Hulp bij armoede en eenzaamheid, Stichting Rotterdams 

Ongedocumenteerde Steunpunt (ROS) 

 

Eén van de mensen die wel eens in de Paulus kerk sliep toen hij 19 jaar was, is 

Dennis. Nu zegt hij: Ik doe nu iets met mijn shit 

Toen hij 19 was sliep Dennis wel eens in de 

Pauluskerk. “Op een smal veldbedje, in een volle 

kerkzaal.” Nu, 25 jaar later, loopt hij er stage en 

studeert hij af als ervaringsdeskundige. “De dingen 

waar ik vroeger aan kapot ging, brengen me nu juist 

in beweging.” “Mijn verhaal..” zegt Dennis 
nadenkend. “Er is zóveel gebeurd. Sinds een aantal 

jaar durf ik erop terug te kijken. De laatste tijd merk 

ik dat mijn verhaal, door het te vertellen, steeds 

langzaam verandert.” De afgelopen maanden 

begeleidde Dennis de vrijdagwandelingen en het koken, met veel humor vaak.  

Als ervaringsdeskundige ging hij bijna dagelijks in het open huis met mensen in 
gesprek. “Eerst dacht ik: ‘O jee. Nu moet ik vertellen hoe het moet,’ lacht hij. ‘Maar 

zo werkt het niet. Ik luister gewoon en vaak is er dan herkenning.”  

Het is oké 

Dennis komt om anderen te hélpen. De meeste problemen zijn niet één, twee, drie op 

te lossen. Ik leefde op straat en de gevangenis en alles was moeilijk. In de band die 

ik opbouw vertel ik dat en laat zien ”ik was daar ook, en écht het is oké nu”.  

Ik heb niks hoog te houden 
“Omdat ik veel heb meegemaakt heb ik veel raakvlakken met mensen” Ik ben een 

éllende-deskundige’ zeg ik altijd. Ik voel bij mensen die zó diep zitten de 

ontreddering. Het zwarte gat als je je toekomst probeert voor te stellen. 

Eenzaamheid. Dat is pijnlijk om te zien.  

 

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


Shit 

Voor Dennis was lange therapie het keerpunt. “ik heb geleerd te praten en ging mijn 

gedrag begrijpen” Ik kan nu iets met de ellende. Ik heb mensen om me heen en ben 

blij met wie ik ben.     Geef in de collecte! 

Uit de gemeente  
In Memoriam Jannetje Margaretha Koningen-Brobbel 

Op 24 juni 1927 werd Jannetje Margaretha Brobbel in Klaaswaal geboren als achtste 

kind in het gezin. Toen Janny’s moeder daarna opnieuw zwanger was, overleed haar 

vader. 

Janny groeide liefdevol op. Samen met haar moeder zong Janny ‘Grijp toch de kansen 

door God u gegeven’ van Johannes de Heer. Aan het eind van Janny’s leven, zong zij 

dit lied met haar dochter in de Moermondstraat. In de dankdienst voor haar leven, 
klonk dit lied ook.   

Het gezin Brobbel verhuisde naar Den Haag-Zuid. Via een activiteit van de kerk, 

leerde Janny haar latere man Bram Koningen kennen. Eén van de kinderen zei 

voorafgaand aan de dankdienst dat hij wel kon begrijpen waarom zijn vader verliefd 

was geworden op zijn mooie, lieve, zorgzame moeder. 

Bij hun huwelijk kregen Janny en Bram de Bijbeltekst mee die boven de kaart van 
Janny staat: ‘En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie: doch de meeste van deze 

is de liefde’ (I Korinte 13:13). Het huwelijk van Janny en Bram werd gezegend met 

vier kinderen: Mieke, Hans, Aad en Janine. Er kwamen echtgenoten, er kwamen 

kleinkinderen, er kwamen partners en er kwamen achterkleinkinderen. Janny en 

Bram zorgden met liefde voor hun steeds groter wordende gezin. Eén van de 

kleinkinderen zei tijdens de Dankdienst: ‘Ik heb alleen maar goede herinneringen aan 
oma’. 

De achterkleinkinderen hadden hartjes en tekeningen gemaakt voor het afscheid van 

‘oma’. De liefde van Bram en Janny was in heel hun 67-jarig huwelijk in alles 

duidelijk. 

Voor Janny waren geloof, hoop en liefde onverbrekelijk met elkaar verbonden. 

Janny getuigde daarvan op vele manieren.  

Op woensdag 15 mei 2024 eindigde het aardse leven van Jannetje Margaretha 
Koningen-Brobbel in Wateringen in het bijzijn van één van haar kinderen, die trouw 

hadden gewaakt.  

Ons resten geloof, hoop en liefde en ‘zoveel fijne herinneringen’. 

Moge dat de kinderen, kleinkinderen en iedereen die Janny zal missen tot troost zijn!  

Ds. Marjan Zebregs 

 
De moeder van Richard Prins 

Eerder in de nieuwsbrief schreef ik dat de moeder van ons gemeentelid Richard Prins 

zou gaan overlijden. Op 15 mei 2024 heeft God Dirkje Adriaantje (Edith) Prins-van 

Vliet Thuis gehaald. Boven de rouwkaart staat: ‘Of wij leven of sterven, wij zijn altijd 

van de Heer’ (Romeinen 14:8). 

De dankdienst voor Edith haar leven was op 18 mei in de aula van begraafplaats 

Beukenhage in ’s-Gravenzande. We hoorden uit het Johannes-evangelie H11: 20-27 en 
we zongen onder andere ‘U zij de glorie, opgestane Heer’. 

Wij bidden voor Richard, voor zijn vader en voor allen die Edith zullen missen, om de 

liefdevolle en steunende nabijheid van God en mensen.  

Een kaart zal Richard goed doen: Philadelphia, Dr. Schaepmanstraat 60, 2291 SZ 

Wateringen. 

Ds. Marjan Zebregs 

 

        

 

 

 

http://www.kringloopwateringenkwintsheul.nl
http://www.ikwinkeleerlijk.nl
https://boutkanenpartners.nl/
http://protestantsekerk-delichtbron.us12.list-manage1.com/track/click?u=d47c03dcbbdb7f854587164a0&id=401a214bee&e=fcff2cf5ef


 

 

Terugblik Pinkster in het Park 

 

Afgelopen zondag 19 mei was er weer een Pinksterviering in het Hofpark. 

De viering die om het jaar georganiseerd wordt door de Samenwerkende kerken 

Wateringen en Kwintsheul, 
had dit jaar de titel 

‘Geestkracht” 

Er was een 

gelegenheidskoor 

samengesteld en alle 

voorgangers hadden hun 

eigen rol. Er waren 
hoopvolle getuigenissen 

van diverse jongeren en 

voor de allerkleinsten was 

er een speciaal programma. 

Het was een inspirerende 

viering waarbij de “Heilige 
Geest” duidelijk aanwezig 

was! 

Het slotlied “Ga de wereld 

in en verkondig de 

boodschap zoals Hij dat deed” gaf de circa 380 aanwezige mensen de enige echte 

opdracht mee die bij Pinksteren hoort! 
Els Rodenburg 

 
Zondag Trinitatis 
De zondag na Pinksteren heet zondag Trinitatis, zondag Drie-eenheid. 

Graag deel ik u hier de tekst van lied 706, passend bij deze zondag. (MZ) 

1. Dans mee met Vader, Zoon en Geest, kom binnen in hun kring, 

dat wervelende samenspel van ver voor ons begin. 

De wereld van vandaag is ons vanouds al toegedacht,  

als dansvloer waar de liefde leidt en waar de hoop ons wacht. 

3. Zing mee, wij zijn door deze Drie in vuur en vlam gezet, 
nu Pinksteren de vrijheid geeft te zeggen wie ons redt! 

Ook wij hebben het juk gekend van Adams erfenis. 

Laat horen hoe die zware last ons afgenomen is. 

4. Wij dansen met deze Drie, op weg van feest tot feest. 

Een jubelzang gaat in het rond om Vader, Zoon en Geest. 

De liefde, het geloof, de hoop, zij leiden tot dit lied:  
verweven met ons leven is de dans van deze Drie!  

  

Jeugdtrends 

Zes organisaties, waaronder de Protestantse Kerk en Youth for Christ, hebben 

onderzoek gedaan naar jeugdtrends in 2024. Het rapport ‘Verlangen naar een 

geworteld leven in een chaotische wereld’ is te lezen op:    
https://yfc.nl/wp-content/uploads/2024/05/Jeugdtrends-2024-online.pdf 

De Jeugdtrends schetsen wat er speelt in het leven van jongeren in de leeftijd van 

12-25 jaar. Dit zijn de trends: 

Trend 1: Verlangen naar huisje-boompje-beestje 

Trend 2: Vrienden belangrijkste voor vreugde in leven en kerk 

Trend 3: Druk om succesvol te zijn  

Trend 4: Jongeren zien evangelie als ‘God voor hen’  
Trend 5: Schermcultuur zorgt voor brokkelbrein 

Trend 6: Groeiende onzekerheid bij jongeren over genderidentiteit. 
 

 

https://yfc.nl/wp-content/uploads/2024/05/Jeugdtrends-2024-online.pdf


 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

• Predikant: ds. Marjan Zebregs, 

• predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefoon 06-28103371 

• Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 

• Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 

• Uw kopij graag inleveren in Word: 

• donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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