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Kerkdiensten 
 
Zondag 28  januari 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft 
Collecten: 1. PKN: Interactief bijbelspel jongeren  2. Kerk 
 
Komende diensten 
Zondag 4 februari 9.30 uur ds. Marjan Zebregs 
Zondag 11 februari 9.30 uur drs. René Schreuder, Alphen aan den Rijn 
 
 
 
 
 
Vanuit de Diaconie 

 
 
 
 
 
 
 
Interactie 

Bijbelspel voor jongeren 
Jongeren betrekken bij de Bijbel, dat doet de 
Protestantse Kerk met een serie van drie interactieve 
spellen die door heel Nederland worden gespeeld. 
Honderden jeugdgroepen spelen dit spel op hun 
eigen locatie, waarbij ze online met elkaar in 
verbinding staan. Bij Sirkelslag staat altijd een 
bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. 
Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met 
geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is 
Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te 
houden. 
 
Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte. 
 
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?  
Hartelijk dank! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Over de Veertigdagentijdkalender 2024 
Wil je bewust toeleven naar Pasen? Ook dit jaar biedt 
Petrus voor de Veertigdagentijd een dagelijkse kalender 
aan, die je uitdaagt om in aanloop naar Pasen elke dag 
even stil te staan. Voor elke dag is een korte 
overdenking beschikbaar, aangevuld met korte 
(gespreks)vragen, liederen, gebeden en citaten. Online 
vind je bij elke dag een korte inspirerende video. 
Ga mee! 
Met het thema ‘Ga mee!’ sluit de kalender aan bij 
het jaarthema van de Protestantse Kerk in 2023-
2024: ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop 
en liefde’. Samen verdiepen we ons op weg naar 
Pasen in thema’s als gebed, inkeer en het 
maken van een nieuwe start. De kalender 
biedt volop suggesties om tijdens de 
Veertigdagentijd op je eigen manier te 
vasten. 
 
U kunt de kalender gratis bestellen 
via https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender 
 
Vindt u dat lastig? Geen probleem. 
De Diaconie heeft al een aantal exemplaren besteld. Ze liggen in de kerk en u mag een 
exemplaar meenemen. 
 

Een hartelijke groet 
Hieronder de namen van mensen die zelf of hun naasten een kaart of een ander teken 
van betrokkenheid zeker zullen waarderen. 
 
Mw. I. Dikken-v.d. Berg Witlofstraat 6, 2292 AT  Wateringen 
Dhr. C. van Dreven Anthuriumpad 23, 2292 DE  Wateringen 
Mw. A.M. van Holst-v.d. Berg De Boerstraat 30, 2685 RE  Poeldijk 
Mw. T. Looije-Brüning Rietveen 24, 2291 NJ  Wateringen 
Mw. L. van der Schoor-Valstar Boomgaardpad 8, 2291 DH Wateringen  
Mw. M.S. Zebregs-Stalenburg Vliethof 43, 2291 RZ Wateringen 
 
Wij feliciteren 
30 januari mevrouw M.C. de Kraa-Koetsier 
3 februari mevrouw M. van Dreven-Schekman 
 
 
 
 
 
 

 
 
                          
 
 

 
 
 
 

Full Colour

U I T VA A R T B E G E L E I D I N G

Geef de mensen die je lief hebt
het afscheid van hun leven

Dukky Schreiber
De Maroc 31
2291 JX Wateringen

06 - 12 47 74 96

info@limoer.nl
www.limoer.nl



 
 
Terugblik op viering ‘Week van gebed’ 2024 
Afgelopen zondag 21 januari, was er een 
oecumenische viering in de Lichtbron als aftrap voor 
de “week van gebed voor de eenheid van de 
christenen”. Bij binnenkomst werden we welkom 
geheten door het team van Marcel Lie van de 
Maranathakerk en zij wensten ons een fijne viering 
toe. Voor de muzikale ondersteuning van deze viering 
was er een gelegenheidskoor samengesteld. Dit koor 
bestond uit mensen van zowel de Volle Evangelische 
Maranatha Kerk, de katholieke,- als de protestantse kerk. Het was een prachtige 
viering met als thema “Heb God lief en je naaste als jezelf!” Marcel Lie wist deze 
boodschap heel goed uit te dragen door ons mee te nemen in het verhaal van de 
barmhartige Samaritaan en hoe wij dit in ons eigen leven kunnen toepassen. Het viel 
mij op dat hij de aanwezigen telkens toesprak met “broeders en zusters” en God 
aansprak als “Vader”. Dit zorgde ervoor dat ik mij echt onderdeel voelde van één grote 
familie! De gezongen liederen sloten goed aan bij het thema en dankzij de notenbalk 
op het scherm (met dank aan Dukky Schreiber), konden wij makkelijk meezingen. Het 
slotlied: “De kracht van uw liefde” werd luidkeels meegezongen door iedereen en het 
maakte emoties los bij sommige kerkgangers (ook bij mij)! 
Na de viering was er koffie met een pastei voor iedereen en wij kregen een roos mee 
met daaraan een kaartje met de tekst “Heb God lief en je naaste als jezelf” Ik kijk met 
heel veel plezier terug op deze viering en ik wil iedereen bedanken die hieraan heeft 
meegewerkt! 
Els Rodenburg 

 
Vrijwilligers gezocht voor Midweek ‘Ouderen in het zonnetje gezet’ 
De Recreatie Centra Nederland (RCN) bezit veel campings/bungalowparken in Nederland. 
De RCN wil met haar winst iets terug doen voor de maatschappij. Daarom heeft zij nu al vijf 
jaar samen met Het Vakantiebureau van de Protestantse Kerk een midweek georganiseerd 
voor ouderen die alleen (eenzaam) zijn en niet (altijd) meer op vakantie gaan.  
Voor de midweek zijn vrijwilligers nodig als begeleider.  
Meer informatie bij Gerolf Slagter (tel. 0343-745897) van Het Vakantiebureau. 
Joke van der Lelij (tel. 0174-292928) is contactpersoon voor de regio Wateringen, 
Kwintsheul en Rijswijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
Echt iets voor mensen 
In de tijd van Epifanie teksten van ds. Hans Bouma uit zijn boek ‘Woorden van 
vriendschap’. 
Het woord ‘vriendschap’ is vrouwelijk. Maar ‘vriend’ is weer mannelijk. Zo kan in één 
woord doorzichtig worden dat vriendschap een even vrouwelijk als mannelijk 
verschijnsel is. En daarmee is vriendschap een typisch menselijk verschijnsel. Of je nu 
vrouw bent of man, man of vrouw, je komt ervoor in aanmerking. Want vóór alles (en 
trouwens ook ín alles en ná alles) ben je mens. 
Vriendschap. Echt iets voor mensen. Sekse doet er niet toe – wat bepaald een zorg 
minder is. Hoe vaak doet sekse er wél toe, en dan in negatieve zin: mensen krijgen 
geen kans, tellen niet mee. Of uitsluitend vanwege hun sekse tellen ze mee, alleen 
daarop worden ze gewaardeerd. 
Iets voor mensen, complete mensen. Is het niet verkwikkend: mensen, hoe dan ook 
toegerust, hoe ook geconditioneerd, hartverwarmend elkaars mens. Vriendschap is een 
wel zeldzaam fraaie vertaling van humaniteit. 
Zoals vriendschap zich niet stoort aan sekse, laat ze zich ook niet begrenzen door 
leeftijd, maatschappelijk positie, culturele of religieuze achtergrond. En ook dat is een 
zorg minder. Mét dat vriendschap iets typisch menselijks is, is ze ook iets typisch 
universeels. Overal en altijd kan ze opbloeien. 
Het is een droom, de eeuwen door gedroomd: een wereld waarin iedereen elkaar 
accepteert en dankbaar accepteert. Het gegeven vriendschap preludeert op deze 
situatie. Vriendschap houdt de hoop levend. 
 
 
 
 

  

 
Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 
Predikant: ds. Marjan Zebregs, 
predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefoon 06-28103371 
Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 
Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 
Uw kopij graag inleveren in Word: 
donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
 
        
 
 
 
 
 
           

 


