
 

 

 

 

Nieuwsbrief 27 september – 4 oktober 2024 

 
 

 

Kerkdiensten 

Zondag 29 september 9.30 uur pastor Nabor Langstraat, Rijswijk. 

Collecten: 1. PKN Missionair Nederland: de kerk zoekt jongeren op  2. Kerk 

 
Komende diensten 

Zondag 6 oktober 9.30 uur ds. Marjan Zebregs 

Zondag 13 oktober 9.30 uur ds. Jan Eerbeek, Den Haag  

 

Bij de dienst van 29 september  

Thema: als iemand u een beker water te drinken geeft… 

Is bij u het glas halfvol of halfleeg? 
Komende zondag gaan we het erover hebben. We lezen die prachtige woorden uit de 

Openbaring van Johannes over een wereld waar geen rouw meer is, geen jammerklacht, 

geen pijn of verdriet. In het evangelie is de toon heel anders, daar horen we over een 

onblusbaar vuur en ogen en voeten die in het vuur geworpen worden. Gezellig is anders!  

Ik ga mijn best doen er toch een Blijde Boodschap van te maken. 

Een tipje van de sluier: van Jezus krijgen we een glaasje water, dat klinkt karig, maar 
het maakt alles goed. Waarom? Dat hoort u zondag! 

Pastor Nabor Langstraat  

 

Van de diaconie 

 

 
 

 

 

 

 

 

Van de Diaconie 
Zondag 29 september 2024 

1e Collecte Missionair Werk 

De kerk zoekt jongeren op! 

 

Een van de speerpunten van een toekomstgerichte 

Protestantse Kerk is samen met jongere generaties 
optrekken op het gebied van 

zingevingsvraagstukken. Niet door automatisch te 

verwachten dat jongeren een kerk komen 

binnenstappen, maar daar te zijn waar jongeren 

zélf zijn. 

Daarom is de Protestantse Kerk betrokken bij 

festivals als Graceland en Opwekking. Dit zijn bij 
uitstek plekken waar jonge zinzoekers elkaar 

ontmoeten. De Protestantse Kerk wil voor hen een 

vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn. 

Met je gift in de collecte steun je het missionaire  

 

 
 

 

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


 

 

werk van de Protestantse Kerk, zoals het optrekken met jonge zinzoekers.  Geef in de 

collecte in de mandjes in de kerk of maak je bijdrage over op de rekening van 

Diaconie/ZWO De Lichtbron NL90 RABO 0368100049  Van harte aanbevolen.    

                                                                                                            
2e Collecte voor onze kerk De Lichtbron. 

Rekeningnummer NL85 RABO 0368102467 

 

Help je mee om deze collectes tot een succes te maken? 

Hartelijk dank! 

 
Scan de QR-code om te betalen voor Collectegift Diaconie/ZWO. 

Gebruik de Camera App op je telefoon 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=C7uxu 

 

 

 

 
Uitnodiging koffieochtend 

De Diaconie wilt u bij deze graag uitnodigen voor de jaarlijkse koffieochtend. 

Iedereen is van harte welkom op woensdag 16 oktober a.s. 

van 10.00 tot 12.00 uur.  

We beginnen met een kopje koffie en drinken daarna met elkaar 

een glaasje fris of een borreltje. We kunnen uitgebreid met 
elkaar (bij) praten en van gedachten wisselen. 

 

Het is deze woensdag Wereldvoedsel dag en we hebben een 

spreker uitgenodigd van de Voedselbank Westland. Zij vertellen 

kort over hun mooie doel dichtbij huis. 

De week ervoor zamelen we in voor de Voedselbank met de scholen en de andere 
Wateringse kerken. 

 

  

Inzameling Voedselbank Westland 

Op 16 oktober is het 

Wereldvoedseldag. We besteden daar 

onder andere aandacht aan door op 
zondag 13 oktober tussen 10 en 12.30 uur 

weer voedsel en goederen voor 

Voedselbank Westland in te zamelen. Ook 

de Pieter van der Plasschool en overige 

gemeentes doen weer hieraan mee! 

Zondag 13 oktober kunt u voor de 
dienst uw bijdrage afgeven. De 

producten worden verzameld in De 

Lichtbron, vanwaar ze worden 

weggebracht naar het inzamelpunt in de 

Ontmoetingskerk in Naaldwijk. Van 

daaruit worden wekelijks zo’n 600 

monden gevoed. 
Wat kunt u dan geven aan de 

voedselbank? Naast het 

boodschappenlijstje met houdbare producten, zijn ook schoonmaakmiddelen en 

persoonlijke verzorgingsmiddelen welkom.  

 

 
 

 

 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=C7uxuWFtR2yy8KzlNSXqNg


U kunt hierbij denken aan de volgende producten: 

Rijst Mie Macaroni Spaghetti Pastasauzen Meel 

Conserven in blik of glas Muesli  Broodbeleg Suiker 

Zout Koffie Thee  Kruidenmix Siroop  Stroop 

 Pannenkoekenmix Frisdrank Vruchtensap Ketchup Instantpoeder

 Pinda’s  Vloeibare boter  
Houdbare melk en vla  Chips  Zoutjes  Koekjes 

 Chocolade 

Wasmiddelen Schoonmaakmiddelen  Tandpasta Bad- en 

doucheartikelen…  

 

 

 

 

 
Rouwverwerking 

Op 1 september was het één jaar geleden, dat Teunie overleed. Na twee dagen 

nadenken, heb ik besloten begin september een week weg te gaan naar het hotel van 

het Leger des Heils, waar ik heel veel met Teunie ben geweest. Rouwverwerking had 

mij het advies gegeven de confrontatie met herinneringen aan Teunie niet uit de weg te 

gaan, maar juist op te zoeken. In het hotel kreeg ik op mijn verzoek de kamer, die ik 
eerder met Teunie had. 

Van Rouwverwerking had ik het advies gekregen om niet zielig te gaan doen en dat 

heeft geholpen. Een ander waardevol advies was om vooral te luisteren naar wat ik zelf 

voel, omdat voor iedereen het verlies van een dierbare anders voelt.  

De vakantie heeft veel met me gedaan. Vooral ’s avonds was het in het begin moeilijk. 

Ik heb veel gewandeld. Na enkele dagen voelde het meer ontspannen. Ook dankzij het 

warme meeleven van de medewerkers van het hotel, met bijvoorbeeld een hand op 
mijn schouder, was het een goed besluit om hiernaartoe te gaan. Nu weer thuis voelt 

ook goed. 

Wim Neeleman  

 

Overlijden mw. Tinie Degenhardt-Wieringa 

Vrijdag 20 september is ons oud-gemeentelid mw. Tinie Degenhardt-Wieringa thuis 
overleden in de leeftijd van 93 jaar. Zij woonde tot haar verhuizing naar 

‘Woonzorgpark`Loosduinen, aan de Laan van Wateringse Veld in Den Haag.  

De dankdienst voor Tinie haar leven was op donderdag 26 september in de aula van 

begraafplaats Westduin in Den Haag.  

Hieronder ziet u het In Memoriam van de hand van ds. Meindert Burema, die destijds 

ook de man van Tinie begraven heeft. We gedenken Tinie in liefde en voelen ons 

verbonden met allen die Tinie zullen missen. (MZ) 

Wij gedenken LUBERTINE DEGENHARDT-WIERINGA 

Op 19 september overleed, op de leeftijd van 93 jaar, Tini Degenhardt. Haar laatste 

levensfase woonde zij in het Loosduinse Woonzorgpark. Vele jaren daarvoor heeft ze met 

genoegen gewoond aan de Laan van Wateringsveld en ze  voelde  zich betrokken bij de 

kerkelijke gemeente. Een mens die graag de vinger aan de pols hield van ontwikkelingen 

binnen kerk en wereld. Van nature was ze een mensen-mens en verbinder. Zo was ze 
bijvoorbeeld jaren betrokken bij de Loosduinse afdeling van `Passage`. Hun leeskring 

had haar hart gestolen. Als je bij Tini op bezoek ging lag er altijd wel een nieuw boek op 

tafel. Haar man Joop overleed onverwachts in 2003. Ze is  

 



 

 

dus lang weduwe geweest, maar ze heeft gaandeweg weer begaanbare wegen weten te 

vinden. Steun van haar familie speelde daarbij een belangrijke rol. Met volle teugen heeft 

ze ook kunnen genieten van (klein)kinderen en negen achterkleinkinderen. Die droegen 

haar op handen. Tini ligt ons nu `een stap voor op de weg ten leven`….! 
ds. Meindert Burema 

Abdijkerk Loosduinen 

 

Agenda 

Dinsdag 1 oktober 10.00-11.15 uur Gespreksgroep in De Lichtbron 

 
David project  

Het derde doek is een portret van David met zijn harp. Dat vond ik wel een ‘must’. Het 

is kennelijk 

ook een heel creatieve man 

geweest, met zijn 

gedichten/psalmen en zijn 

muzikaliteit. Ik heb een 
afbeelding van een 

standbeeld, dat ik vond op 

Internet, als inspiratie 

gebruikt. De compositie 

kwam 

het mooiste uit als ik het 
doek vierkant zou maken. 

De gedeeltelijke davidster op 

de achtergrond 

vond ik mooi qua vorm en 

kon natuurlijk ook niet 

ontbreken. Omdat David in 
de bijbel als roodharige 

wordt beschreven heb ik die 

kleur gekozen voor zijn 

haar. Groen is daar de 

contrast kleur van, en 

daarom heb ik zijn gelaat 

groen gemaakt. Ik hoop 
door het gebruik van 

afwijkende kleuren voor de 

huid te bereiken dat 

identificatie voor iedereen, 

ongeacht huidskleur, even 

moeilijk of makkelijk is. 
Joki Harms 

17 oktober 2022                                                 

  

 

 

  

 
 

https://boutkanenpartners.nl/


 

 

 

 

 

 
 

 

 

Expositie in de Hofboerderij 

 

 
 

De expositie, waar ook werken te zien 

zijn van Joki Harms, is elke zaterdag en 

zondag in oktober te bezoeken van 

13:30- 16:30 uur in de Hofboerderij.  

Op 6 oktober, 19 en 20 oktober is Joki 

Harms aanwezig. Op 27 oktober zijn 
alle exposanten aanwezig.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANBO/PCOB Afdeling Wateringen- Kwintsheul 

Op woensdag 23 oktober wordt er in de Smidse van  2 - 4 uur door Charlotte 
Aalbers, agent van het korps Haaglanden, een presentatie gegeven betreffende het 

digitaal weerbaar zijn van met name ouderen. 

Digitaal? Het klinkt misschien allemaal spannend en moeilijk, maar u bent er dagelijks 

mee bezig. Whatsapp? Email? Internetbankieren? Facebook? 

Waarschijnlijk communiceert u al op een van de voornoemde manieren, maar ook de 

mobiele telefoon opnemen als u gebeld wordt, zorgt er al voor dat u slachtoffer kunt 

worden van digitale criminaliteit. 
Moet u er dan mee stoppen? Nee hoor. De wereld wordt steeds meer digitaal en dat 

verdwijnt niet meer, dus hoe gaat u er mee om? 

Daarom worden op deze middag  de risico’s uitgelegd, zodat u digitaal weerbaar wordt 

en de oplichter leert te herkennen. Het is voor iedereen die zich niet weerbaar voelt op 

digitaal vlak, in het nieuws regelmatig termen als spoofing of phishing voorbij ziet 

komen en niet weet wat het precies is of hoe het werkt en natuurlijk voor al degenen 
die zich  willen ontwikkelen op digitaal gebied. 

Dus…..een leerzame middag! 

U komt toch ook? 

http://www.kringloopwateringenkwintsheul.nl
http://www.ikwinkeleerlijk.nl
http://protestantsekerk-delichtbron.us12.list-manage1.com/track/click?u=d47c03dcbbdb7f854587164a0&id=401a214bee&e=fcff2cf5ef


Ook zij die geen lid zijn, zijn van harte welkom!! 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur en het coördinatieteam 

Jaap van der Snoek 

Joke van der Lelij 

 
 

 

 

Supportgroep voor Zorgpartners in Monster/Ter Heijde 

Verlies is iets wat je zelf moet verwerken, ieder op eigen wijze en ritme. 

De aanwezigheid, aandacht en warmte van anderen daarbij 
maken dat je een tochtgenoot hebt die de last als het ware helpt dragen helpt ver-

dragen. 

In het nieuwe seizoen willen we bijeenkomsten organiseren voor mensen die zorg 

dragen voor een partner of kind. Een zorgpartner, ook wel mantelzorger genoemd, is 

iemand die gedurende langere tijd zorgt voor een naaste. Deze groep is bedoeld voor 

partners van mensen die leven met een chronische ziekte of handicap. En ook voor 

vaders en moeders van een kind dat langdurig ziek is of leeft met een verstandelijke of 
lichamelijke beperking.  

Als jouw leven anders loopt dan het leven van de meeste mensen rondom je, kun je je 

daarin soms alleen of onbegrepen voelen. Anderen ontmoeten die min of meer 

hetzelfde meemaken kan fijn en helpend zijn. We richten ons in deze groep op mensen 

die qua leeftijd nog ‘vol in het leven’ staan.  

We organiseren de bijeenkomsten met de Hervormde Gemeente Ter Heijde aan Zee en 
de Protestantse Gemeente Monster. Vanuit onze achtergrond willen we ook aandacht 

geven aan wat geloof en zingeving kunnen betekenen in een situatie van zorg voor een 

geliefde nabije naaste.  

De eerste bijeenkomst hebben we gepland op maandagavond 30 september en begint 

om 19.30 uur in de kerk in Ter Heijde, Prins Willem III Plein 1, Ter Heijde aan Zee.  

Heb je interesse om mee te doen, maar komt deze datum je niet uit? Laat het ons 
weten. We gaan dan met elkaar op zoek naar een ander moment. 

Wil je meer informatie? Wil je je aanmelden? Dat kan bij 

Tineke Flim, t.flim@pgmonster.nl, 06 11055899  

Marjolijn Verschoor, predikant@kerkterheijdeaanzee.nl, 06 19510515 

Bid om vrede 

In de komende weken leest u hier gebeden uit de bundel ‘Bid om vrede’ van Huub 

Oosterhuis.  
Heer God, 

Gij zijt niet onbereikbaar en verheven, 

Gij wilt geen grote en aanzienlijke plaats innemen in deze wereld, 

Gij zijt de weg gegaan van alle zaad, 

Gij zijt als brood zo onopvallend en gewoon, zo voedzaam en onmisbaar. 

Wij hopen dat wij U herkennen mogen in alle zaad, in alle brood, 
in al uw mensen; ja geef ons nieuwe ogen om te zien, 

geef ons opnieuw de kracht om te geloven, 

vandaag en alle dagen van ons leven.  

 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

• Predikant: ds. Marjan Zebregs, 

• predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefoon 06-28103371 
• Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 

• Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 

• Uw kopij graag inleveren in Word: 

• donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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https://www.limoer.nl/
https://www.bouwbedrijfjongerius.nl/
http://www.schoorpartners.nl

