
 

 
 

 

Nieuwsbrief 30 aug – 6 sept 2024 

 

 

 

Kerkdiensten 

Zondag 1 september 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Viering Heilig Avondmaal 

Collecten: 1. 1 Streekverband de Tien: Stichting De Zaaier 2. PKN Missionair: Nieuwe 

vormen van kerk. 

Komende diensten 

Zondag 8 september 9.30 uur dhr. Paul Koster, Den Haag. 

Zondag 15 september 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Startdienst. Met medewerking van 
kinderkoor Thuis. 

 

Bij de dienst van 1 september  

Eerder deze zomer waren er themadiensten over de spiritualiteit van Iona en Huub 

Oosterhuis. In deze derde en laatste zomerse themadienst staat de oecumenische 

geloofsgemeenschap van Taizé centraal. Taizé is meer van het ervaren, dan van het 

spreken. Eén van de kenmerken van Taizé is de kracht van stilte en eenvoudige, 
meditatieve muziek en zang.  

Daarom past het thema Taizé ook goed bij het vieren van het Heilig Avondmaal.  

We zingen veel liederen uit Taizé en voor de overdenking putten we uit teksten van 

Taizé.  

We lezen Efeziërs 6:10-20. 

Ds. Marjan Zebregs 
 

Van de diaconie/ZWO 

 

Stichting de Zaaier helpt de bevolking in noordoost Congo. 

Dat doen zij sinds 1986 met kleinschalige projecten waarbij 

de inzet van inwoners wordt gevraagd. De stichting zet zich 
onder meer in om opleidingen te kunnen betalen, bieden 

ondersteuning op agrarisch gebied en bouwen zij letterlijk en 

figuurlijk bruggen. Een brug zodat de bevolking niet meer 

kilometers hoeft om te lopen. Maar ook bruggen tussen mensen en bedrijven. De 

stichting is een initiatief van enkele Westlandse ondernemers. Zij trokken zich het lot 

van de bevolking in noordoost Congo aan. De kennis uit Westland delen zij met Congo. 

Waterinstallaties, kassen en plastic tunnels voor stekken, helpen de inwoners aan 
gezonde voeding, maar ook aan werk. Gezondheidszorg is ook een belangrijk 

onderdeel. Stichting de Zaaier levert hospitaal goederen, zij onderhouden een leprahuis 

en een dovenschool voor kinderen. 

Zondag collecteren wij voor de Stichting de Zaaier. Eén van de projecten die het 

Streekverband ondersteund.  

 

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


 

 
 

Tweede collecte is voor het  

Missionair Werk in Nederland 

 

 

Elk jaar starten er nieuwe pioniersplekken en andere 

vormen van kerk-zijn. Dat zijn nieuwe plekken waar 

mensen de liefde van God kunnen ervaren. De Protestantse 

Kerk ondersteunt initiatieven die zich richten op 

doelgroepen die niet of nauwelijks meer in bestaande 

kerken komen, of die zich richten op regio's waar de kerk 

kwetsbaar is. Veel van deze nieuwe gemeenschappen 

slagen erin om jongere generaties of mensen met een 

multiculturele achtergrond te betrekken bij activiteiten. Via 

het programma Missionair Werk ondersteunt de 

Protestantse Kerk missionaire  

Helpt u mee om de beide collecten tot een succes te maken?  

 

Uit de gemeente 

De heer Henk Bloem is weer thuis na een geslaagde operatie vanwege hartproblemen. We 

danken God en bidden om een voorspoedig herstel. 

 

De heer Huib van Namen is verhuisd naar De Ark. We bidden om Gods nabijheid bij Huib in 

zijn nieuwe woonplaats. Een kaartje is natuurlijk welkom!     
 

Zomergroet 

Hieronder staat het laatste deel van de mensen, die een kaart of bezoekje als teken van 

verbondenheid op prijs stellen. 

  

Naam 

Dhr. Piet Jan Dekker 

Mw. I. Dikken-v.d. Berg 

Dhr. C. van Dreven 

Mw. A.M. van Holst-v.d. Berg 

Mw. T. Looije-Brüning 

Mw. L. van der Schoor-Valstar 

 

Ds. Marjan Zebregs 

 

Wij feliciteren 

2 september de heer J. Dijk 

 

 
 

 

 

https://www.limoer.nl/
https://www.bouwbedrijfjongerius.nl/
http://www.schoorpartners.nl


 

 

 

Agenda 

Dinsdag 3 september 10.00-11.15 uur Gespreksgroep in De Lichtbron 

Zaterdag 14 september 16.00 uur ‘Happen en stappen’, een culinaire wereldreis door 

onze kerk via Moldavië en India naar Afrika ter gelegenheid van de start van het 

nieuwe kerkelijk jaar (zie hieronder de uitgebreide informatie). 

Zondag 15 september 9.30 uur Startdienst m.m.v. kinderkoor Thuis 

Maandag 16 september 20.00 uur Walk the Talk, verzamelen bij De Lichtbron 

Vrijdag 20 september 19.00 uur vredeswandeling langs alle kerken Wateringen, 

Kwintsheul, start Andreaskerk. Meer informatie volgt later. 

 

Happen en Stappen door de Lichtbron 

Op zaterdag 14 september starten we het nieuwe 

kerkelijke jaar met een culinaire wereldreis door onze kerk. 
We ‘happen en stappen’ via Moldavië naar India naar 

Afrika, de landen waar onze kerkgemeente projecten 

steunt van Kerk in Actie. U gaat toch zeker mee? Het is 

echt niet ver en het is gemakkelijker dan u denkt: een volle 

koffer is niet nodig, wel een gezonde eetlust! 

 

Vanaf 16:00 uur bent u welkom voor een drankje en is er 
gelegenheid om met elkaar bij te praten. Om 17:30 uur 

beginnen we onze reis aan tafel in Moldavië en met een 

tussenstop in Afrika en India zijn we rond 19:00 uur terug 

op de thuisbasis voor een kopje koffie of thee met een Hollandse lekkernij. 

 

De kosten? Slechts 7,50 euro per persoon! Voor de reisorganisator is het praktisch als 
u dit bedrag contant in uw reisportemonnee meeneemt. 

 

Meedoen met Happen en Stappen door de Lichtbron? Vanaf zondag 1 september 

kunt u intekenen op de lijst in de hal van de kerk, of u meldt zich per e-mail aan via 

arie.harmke.verkerk@gmail.com, tot uiterlijk 13 september. Gezellig als u meegaat! 

 

Collecteren voor kinderen in Oekraïne  

Kerk in Actie organiseert een huis-aan-huiscollecte om kinderen in Oekraïne deze 

verschrikkelijke tijd zo goed mogelijk door te komen.  

Kerk in Actie sponsort voedselprojecten, nieuwe gebouwen zodat kinderen naar school 

kunnen blijven gaan, opvangplekken waar ze kunnen opwarmen en spelen, en 

psychosociale hulp om trauma’s te beperken.  

Kijk op kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte hoe u kunt helpen! 
Ik heb me al opgegeven om te collecteren. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer 

kinderen Kerk in Actie kan helpen. (MZ) 

 

Cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG) 

Deze cursus van 30 lessen loopt van september 2024 tot begin mei 2025. Er zijn acht 

vakken: Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Rabbinica, Filosofie, Gemeente-
opbouw, Spiritualiteit en Wereldgodsdiensten. 

In de lessen is ook veel ruimte voor onderling gesprek.    

De lessen worden gegeven op woensdagmorgen van 10.00-13.00 uur. 

Zij vinden plaats in de Alexanderkerk,  Springerstraat 340, Rotterdam. 

De kosten voor dit cursusjaar van ongeveer 30 lessen zijn 240 euro. 

Verdere informatie over cursus en aanmelding is te vinden op de website: 

TVGRotterdam.nl   

mailto:arie.harmke.verkerk@gmail.com
http://www.kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte


 

 

 

God, de stem die sprak 

In deze zomer liedteksten uit de oecumenische geloofsgemeenschap van Iona uit de 

bundel ‘Liederen en gebeden uit Iona’ met de daarin opgenomen toelichting. Tekst van 
John Bell en Graham Maule Schotse volksmelodie. Vertaling: Roel Bosch. 

 

1. God, de stem die sprak tot Abraham: ‘Ga op reis en pak je tent’, 

God, de stem die sprak tot Sara: ‘Lach en reken op een kind.’ 

Reizend volk, bejaarde moeders gaan, niet langer uitgeteld. 

Zo roept God zijn mensen verder, Eén die zwervers vergezelt. 
 

2. God, de stem die sprak tot Mozes: ‘Red mijn volk en splijt de zee’, 

God, de stem die sprak tot Mirjam: ‘Zing en dans en speel je vrij!’ 

Herder-helden, muzikanten, deden wat zij konden doen. 

Zo roept God zijn mensen verder en bevrijdt wie leeft in doem. 

 

3. God, de stem die sprak tot Jozef: ‘Neem je lief, geloof in ’t groot’,  
God, de stem die sprak tot Maria: ‘Leven leg ik in je schoot!’ 

Timmerman en burgermeisje gingen weg van huis en haard. 

Zo roept God zijn mensen verder en beweegt hen mee te gaan. 

 

4. God, de stem die sprak tot Matteüs: ‘Weg dat geld en kom maar mee.’ 

God, de stem die sprak tot Marta: ‘Luister eerst, dan pas thee!’ 
Ambtenaren, rolmodellen wisselen van perspectief. 

Zo roept Christus zijn metgezellen; wie alleen liep wordt geliefd. 

 

5. Vrouwen, mannen, zomaar mensen, ooit, ver weg, toch zo nabij, 

leefden met het plan van God mee en ze roepen ons erbij. 

Laten wij die vraag maar horen, al verbaast de keus ons wel. 
In dit rijke bondgenootschap blijkt Gods hand, zo klinkt de stem. 

 

Humor en relativering zijn onlosmakelijk verbonden met de Keltische spiritualiteit; die 

is niet zo zwaar op de hand. Dit lied is een vrolijke en vrome oproep tot discipelschap, 

om je als gewone mensen te voegen in de stoet en gehoor te geven aan de roepstem 

van de Eeuwige. (MZ) 

 
 

 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

• Predikant: ds. Marjan Zebregs, 

• predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefoon 06-28103371 

• Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 

• Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 

• Uw kopij graag inleveren in Word: 

• donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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