
 

 
 

 

Nieuwsbrief 5-12 januari 2024 

 

 

Kerkdiensten 

 

Zondag 7 januari 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Bijbelzondag.   
Collecten: 1. Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 2. Kerk  

 

Komende diensten 

Zondag 14 januari 9.30 uur ds. Freek Bakker, Voorschoten. 

Zondag 21 januari 13.00 uur Oecumenische viering Wateringse kerken. We zijn te gast 

bij de VEMK in ons kerkgebouw. De Lichtbron is deze zondagmorgen gesloten.  
 

Bij de dienst van 7 januari  

Het thema van de landelijke Bijbelzondag 2024 is: ‘Van waar de zon opkomt tot waar zij 

ondergaat’ (Psalm 113, vers 3 NBV21). Met dit thema staat het Nederlands-Vlaams 

Bijbelgenootschap erbij stil dat over de hele wereld mensen Gods naam loven.  

We lezen psalm 113 en het begin van het evangelie naar Marcus (Marcus 1: 1 t/m 13) 
over de doop van Jezus.  

Volgens onze traditie op Bijbelzondag vertellen drie gemeenteleden hoe de Bijbel of hoe 

een specifieke Bijbel hen persoonlijk raakt.  

En natuurlijk zingen we passende liederen en krijgen we de zegen van God mee! 

  

Van de Diaconie 

De collecte zondag 7 januari 2024 is voor  

‘Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat’ 

De eilanden in de Stille Zuidzee zijn heel afgelegen. 

Daardoor is er een tekort aan Bijbels want 

importeren is lastig. Maar het goede nieuws 
is: mensen zouden dolgraag een eigen Bijbel 

willen! Ze wachten vaak al jaren tot ze er eindelijk 

zelf in kunnen lezen. Waarom Stille Zuidzee? Dit 

project sluit goed aan bij het thema ‘Van waar de zon 

op komt tot waar die ondergaat.’ omdat het in de 

eerste tijdzone ligt waar de dag begint, en omdat het 

zo afgelegen is. Help ons deze mensen te bereiken! 

De tweede collecte is voor onze kerk De Lichtbron. 

 

Doe mee aan de actieweek voor de voedselbank! 

Van 6 tot 14 januari 2024 organiseert de Protestantse Kerk/Kerk in Actie, samen met 

gemeenten, een actieweek om zoveel mogelijk voedsel voor de Voedselbank in te 

zamelen. De Voedselbank helpt zo’n 38.000 huishoudens. Als iedere gemeente van de 

Protestantse Kerk die week minstens 25 dozen vult, zijn die allemaal één week lang van 

voedsel voorzien. 

 

Actieweek in januari 

Veel kerkelijke gemeenten zamelen het hele jaar spullen voor de voedselbank in. Toch 

wil de Protestantse Kerk in de tweede week van januari een extra actieweek houden, 

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


omdat in de maand januari normaal gesproken minder binnenkomt dan in andere 

maanden. Terwijl januari juist vaak een dure maand voor veel mensen is. 

Zondag 7 en 14 januari staan er dozen in de hal. Deze zijn duurzaam, dus we 

kunnen ze ook volgende inzamelingen gebruiken. 

 

De gewenste producten: 

Zonnebloemolie of olijfolie 

Groenteconserven  

Soep in blik of zak  

Zilvervliesrijst  

Volkorenpasta  

Houdbare halfvolle melk  

Vis in blik  

Koffie of thee  

Couscous  

Havermout 

 

We leveren het in bij onze eigen voedselbank. 

Van harte bij u aanbevolen, de Diaconie/ZWO 

 

Uit de gemeente 

Op 22 december moest mevrouw Adri van der Heiden-Hamel (Albert van 
Schoonhovenlaan 18, 2291 ZC Wateringen) met spoed geopereerd worden. Gelukkig is 

die operatie goed geslaagd. Vlak voor Kerst mocht Adri alweer naar huis. Na de Kerst ging 

het onverwacht niet goed, maar nu kunnen we God volop dankbaar zijn voor de 

vooruitzichten op een gezond 2024. (MZ) 

  

Uit de pastorie 
Dit jaar had ik het ongewoon druk rondom Kerst.  

Deels lag dat aan mijzelf. Ik had immers eind 2021 (omdat op 2 januari preekvoorzieners 

bellen voor het daarop volgende jaar) bij Ed van der Schoor, onze preekvoorziener, 

aangegeven dat ik op 24 en 31 december 2023 in De Lichtbron voorganger wilde zijn. 

Van Franny Vogelaar kreeg ik de tip van het boek Noël ‘Acht verhalen rond de geboorte 

van Jezus’. Daar heb ik dankbaar uit geput. Voor de gebeden heb ik mij mede laten 

inspireren door het ‘Dienstboek’ van de Protestantse Kerk met daarin per zon- en 
feestdag meerdere gebeden. En natuurlijk voelde ik inspiratie uit de Bijbel, uit het contact 

met de mensen om mij heen en uit mijn persoonlijke ervaringen.  

Bij wijze van terugblik noem ik u de thema’s van de diverse diensten en samenkomsten. 

Op vrijdagmiddag 22 december was de Kerstviering voor senioren van de Pleinkerk en De 

Lichtbron. Daar was het thema ‘Maria: jong meisje, verloofd met Jozef, moeder van 

Jezus’. 
Op zaterdagavond 23 december was het Familiekerstfeest van drie Wateringse kerken 

met als thema: ‘Kerst’. Ik had de mooie rol om de ster te dragen vanaf De Lichtbron via 

de Hofboerderij naar de St. Joseph. 

Op Vierde Advent, 24 december, was het thema in de ochtenddienst ‘Laat de Heer uw 

vreugde blijven’ uit Filippenzen 4, vers 4. 
 

 

 
 

https://www.limoer.nl/
https://www.bouwbedrijfjongerius.nl/
http://www.schoorpartners.nl


In de gezamenlijke Kerstnachtdienst met de Pleinkerk was het thema ‘Kom, Verlosser, 

Kom’ naar het lied dat het Martini Ensemble uit Voorburg zong.  

Op Kerstmorgen, 25 december, was het thema ‘Het licht schijnt in de duisternis’ uit het 

evangelie volgens Johannes 1, vers 5. 

Op Oudejaarsmorgen, 31 december, was het thema ‘U bent, o God, van eeuwigheid tot 

eeuwigheid’, vers 2 uit de ‘Oudjaar’ psalm 90.  
Op Nieuwjaarsmorgen, 1 januari, was het thema: ‘Een nieuw begin met Naomi, Ruth, 

Boaz en David’ met verwijzing naar de vier kunstwerken van Joki Harms, die onze 

kerkzaal sieren.  

Ja, het was ongewoon druk, maar het was ook ongewoon mooi en inspirerend en die 

inspiratie gaat met me mee het nieuwe jaar in. Mede namens Rolf en Reinout hartelijk 

dank voor de ontvangen Kerst- en Nieuwjaarwensen. We wensen u en jullie met woorden 
uit onze traditie: ‘Veel heil en zegen in 2024’. 

Ds. Marjan Zebregs 

 

In Memoriam Cornelia Maaike Petronella Maria Vink-van Hilten 
Onverwacht is Cornel Vink op zondag 24 december om 

12.28 uur rustig overleden met één van de kinderen bij 

haar. 
Cornelia Maaike Petronella Maria van Hilten is geboren op 16 

december 1946 in Den Andel (Groningen).  

Tijdens een schoolreisje was de kleine Cornel bang. Haar 

latere echtgenoot Aad Vink had haar toen zijn handje laten 

vasthouden. 

Cornel heeft het diploma ‘Docent Naaldvakken’ gehaald. Ze 
meldde het mij met trots en met de nuchtere toevoeging dat 

ze nooit in het onderwijs gewerkt heeft.  

Op 7 november 1970 zijn Cornel en Aad in Den Haag getrouwd. Ze kregen drie kinderen: 

Nico, Christina en Minke. Later volgden schoondochter Marloes en schoonzonen Mike en 

Remon. Weer later volgden de kleinkinderen Daniël, Laurens en Martine-Louise (Nico); 

Josephine en Julius (Christina); en Fenna en Tatum (Minke).  
Op 23 augustus 2020 is Adriaan Martin Henk Vink overleden. Niet lang daarna verhuisde 

Cornel naar WZH Waterhof in Den Haag. Daar overleed zij ‘na een leven vol zorg en 

liefde’, zoals op de kaart staat. Waar bij Aad één afbeelding van een vink op de kaart 

stond, staan er op de kaart van Cornel twee vinken. Op de voorkant van de kaart staat 

een mooie jeugdfoto van Cornel.  

Op vrijdagmorgen 29 december was het afscheid van Cornelia Maaike Petronella Maria 

Vink-van Hilten. We danken God voor het leven van Cornel en voor het licht dat zij in de 
wereld heeft gebracht. We bidden voor de kinderen, kleinkinderen en iedereen die Cornel 

zal missen, dat de liefde van God en mensen, samen met de dierbare herinneringen, 

troostrijk zijn.  

Ds. Marjan Zebregs  

 

Wij feliciteren 
4 januari de heer H.C. Hiensch (Verpleeghuis Sonnevanck, afdeling Poelkade 25 

Viottastraat 2, 2692 BS  Den Haag) 

7 januari mevrouw C.C. Hartog-van Driel 

 

Seniorenkerstfeest 2023 

 



 
Foto’s: Hans Kerremans 
 

Hebt u zich al ingeschreven..... 

Op 23 december 2023 vierden de drie 

Wateringse kerken het Familiekerstfeest. Ons 

kerkgebouw De Lichtbron was omgetoverd tot 

een herberg, en iedereen die naar binnen 

wilde, moest zich inschrijven voor de 

volkstelling. 

We luisterden naar de herbergier die vertelde 

over de geboorte van Jezus, en we hebben 

geluisterd naar de liedjes van kinderkerstkoor Thuis en samen gezongen. 

We volgden het licht van de ster door het Hofpark, waar we twee ijverige dames 

tegenkwamen die niet uitgepraat raakten over de komst van het Kindje. In de St. 

Josephkerk ontmoetten we de Zandtovenaar die met zijn mooie zandtekeningen het 

Kerstverhaal prachtig in beeld bracht.  

Was u er niet bij? Klik op de link voor een korte samenvatting van het 

Familiekerstfeest! 

https://youtu.be/36pdu-tATPA?si=ODwyIOFYjJoYdsOz 
 

Wij bedanken iedereen op wie wij een beroep mochten doen voor assistentie. Dankzij 

alle hulp, zowel voor als achter de schermen, kunnen we terugkijken op een prachtig 

Familiekerstfeest!  

Eline, Christine en Ellen 

 

Ingezonden brief van ds Jan Eerbeek 
 

Beste mensen,                                                             Den Haag, 30 december 2023  

 

Aan het eind van het jaar is het goed om terug te kijken.  

De kerk van Wateringen licht bij ons op. Allereerst mochten wij voor onze 

steunstichting De Mussenhof een mooi bedrag ontvangen uit de verkoop van de 
Kringloopwinkel. 

Op zondag 3 september ging ik voor in de Lichtbron. We vonden het mooi in die 

vertrouwde omgeving – waar ik gewerkt heb en waar wij getrouwd zijn – in uw midden 

te zijn en bekenden te ontmoeten. Het is voor ons altijd thuiskomen in Wateringen.  

In die dienst stak ik ook een kaarsje aan voor Peter. Hij is ons zeer geliefd. Peter was 

een van onze eerste bewoners van Exodus in de vorige eeuw in 1986/1987. Hij was een 

speelse jongeman, aardig, en met Justitie in aanraking gekomen. Hij woonde in de 
Zichten in Den Haag. Nogal eens ben ik als justitiepredikant bij zijn ouders op bezoek 

geweest. Peter kende ik vanuit het Huis van Bewaring aan de Van Alkemadelaan. Hij 

was een trouwe kerkganger en deed altijd mee aan de gespreksgroepen. 

https://youtu.be/36pdu-tATPA?si=ODwyIOFYjJoYdsOz


Ook zat hij in de bajes-kerkenraad. Zijn naam staat nog op de voorzittershamer die ik 

destijds van de kerkenraad kreeg.  

Hij wilde graag iets van zijn toekomst maken. We bewaren nog foto’s van hem en zijn 

medebewoners tijdens de eerste kloosterdagen van Exodus, waarbij ze met elkaar om 

een heiligenbeeld heen hingen. Sinds Exodus kwam ik hem zo nu en dan nog wel 

tegen. Altijd een opgewekte man gebleven, maar wel met een moeilijke levensweg.  
Het was steeds als vanouds, of we familie waren.  

Op een zondagochtend afgelopen zomer kreeg ik van zijn zuster Grace (die haar naam 

altijd eer aan doet) een emailbericht dat Peter in de laatste fase van zijn leven was 

gekomen en in een hospice in Groningen was opgenomen. Ik heb direct met haar 

contact opgenomen.  

Daarna zijn wij bij hem op bezoek geweest in het hospice. Hij was, ondanks zijn 
situatie, vrolijk als altijd. Zijn dochter was er, en ook Grace. We hebben herinneringen 

aan Exodus met hem opgehaald en foto’s van toen bekeken. Het was een mooie tijd 

geweest voor hem, zei hij. 

Mooi is dat, dat we vanuit het pastoraat en de kerk goede herinneringen met hen op 

mogen halen. Aan het eind van ons gesprek toen we afscheid namen, heb ik Peter een 

kleine engel gegeven van tin en gezegd dat dat een symbool was van de engel van 

boven die altijd met hem mee zou gaan, totdat hij thuis zou komen bij God. En ik heb 
hem gezegend met de oude en altijd weer nieuwe woorden: ‘De Here zegene u en Hij 

behoede u….’ 

Op 7 oktober is Peter overleden. Het was ontroerend was in de gedachtenisdienst van 

de Lichtbron te zien dat Grace voor Peter de kaars aanstak. Grace heeft het een heel 

mooie ervaring gevonden. De dienst was heel mooi. Heel persoonlijk geleid door 

Marjan, met psalm 139 en ook met liederen van gemeenteleden die overleden waren.  
Het was een bijzondere ervaring in de voorbereiding contact over de dienst te hebben 

met Ed van der Schoor, vele jaren lang bestuurslid van Exodus Den Haag. In jouw 

persoon, Ed, zag ik al die Wateringers die zich hebben ingezet om Exodus uit het niets 

van de grond te krijgen.  

In de gemeenschap van de kerk waar Exodus is ontstaan is Peter herdacht als een kind 

van God.  
Veel dank dat jullie dat mogelijk hebben gemaakt. 

Wij wensen jullie een gezegend nieuwjaar toe! 

 

Met hartelijke groet, 

Jan Eerbeek en Irene Swankhuisen 

 

 

 

        

 

 

 
 

 

 

 

 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

• Predikant: ds. Marjan Zebregs, 
• predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl  

• Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 

• Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 

• Uw kopij graag inleveren in Word: 

• donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com 
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