
 

 
 

 

Nieuwsbrief 6 – 13 september 2024 

 

 

Kerkdiensten 

Zondag 8 september 9.30 uur dhr. Paul Koster, Den Haag 

Collecten: 1. De Zonnebloem Wateringen 2. Kerk 
 

Komende diensten 

Zondag 15 september 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Startdienst. Met medewerking van 

kinderkoor Thuis. 

Zondag 22 september 9.30 uur ds. Ron Lock, Bodegraven 

 
Bij de dienst van 8 september  

In de kerkdienst op 8 september gaat het over de genezing van koning Hizkia. Hij is 

ten dode opgeschreven, maar dan bidt hij tot God en hij vraagt om genezing. Zijn 

gebed wordt verhoord: hij krijgt er 15 jaren bij. 

De tijd speelt ook een belangrijke rol in het andere verhaal dat wij gaan lezen. Dat 

verhaal speelt ten huize van Martha en Maria, waar Jezus te gast is. Terwijl de één druk 
bezig is in de keuken, blijft de ander stil zitten luisteren naar wat de Heer te zeggen 

heeft. 

Als wij zouden moeten bepalen, wie van de twee zusters haar tijd het beste heeft 

besteed, dan zouden we zeggen: degene die zorgt dat het eten op tafel komt.  

Maar – zoals zo vaak in de Evangelie-verhalen: ook hier worden de zaken omgedraaid. 

Jezus zegt, dat Maria haar tijd het beste heeft besteed. 

De tijd kan op verschillende manieren ervaren worden.  
Hoe dat precies werkt, hoop ik u zondag te verduidelijken met een aantal voorbeelden. 

Paul Koster 

 

Van de diaconie 

Zondag 8 september is het Nationale Ziekenzondag. De eerste collecte is dan ook 

bestemd voor De Zonnebloem. Op Ziekenzondag worden er in het hele land bloemen of 
plantjes uitgedeeld aan mensen die daarvoor in aanmerking komen. Ook de afdeling 

Zonnebloem Wateringen doet daaraan mee en heeft voor de Lichtbron plantjes 

gereserveerd. De Diaconie steunt deze actie van harte en hoopt dat de aanwezige 

gemeenteleden aanstaande zondag een plantje met een adres van een gemeentelid 

willen meenemen en bezorgen. 

Bij De Zonnebloem draait het om mensen. Dat geldt uiteraard ook voor de afdeling 

Wateringen. Met een gezellige groep vrijwilligers zetten wij ons in voor mensen met 
een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar. 

Iedereen heeft behoefte aan gezelschap. Maar als je een lichamelijke beperking hebt, 

ben je misschien wel vaker (alleen) thuis dan je zou willen. De vrijwilligers van De 

Zonnebloem komen graag langs voor een 

kop koffie of om samen met jou op pad te 

gaan. Daarnaast organiseren we 
verschillende activiteiten.  

Wil je meer weten over wat wij voor jou 

kunnen betekenen? Of wil je je 

aanmelden als deelnemer of als 

vrijwilliger? Neem dan contact op met De 

Zonnebloem via Ria van Kester,  
per e-mail op riavankester@outlook.com. 

 
Voorjaarsplantenmarkt in 

 Wateringen voor de Zonnebloem 
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De tweede collecte is bestemd voor onze 

kerk, de Lichtbron. 

Beide collectes van harte aanbevolen! 
 

Geef uw bijdrage in de mandjes bij het 

uitgaan van de kerk, of op de 

rekeningnummers van de diaconie: 

NL90 RABO 0368 1000 49 o.v.v. De 

Zonnebloem, en voor de kerk op:  

NL85 RABO 0368 1024 67. 
Dank u wel! 

 

Bij de dienst van 15 september 

Deze eredienst op Startzondag is met enkele gemeenteleden voorbereid. We volgen het 

jaarthema van de Protestantse Kerk: ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods 

koninkrijk’.  
De evangelielezing is Matteüs 20:1 t/m 16, de gelijkenis van de wijngaard. 

Kinderkoor Thuis uit Wateringen zorgt voor een ‘nieuw’ geluid in deze dienst. 

We hopen op een inspirerende start van het nieuwe seizoen! Komt u ook? 

Ds. Marjan Zebregs 

 

Belangrijke 

mededeling: 
 

‘Walk the talk’ is op 
maandag 9 i.p.v. 16 

september! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

http://www.kringloopwateringenkwintsheul.nl
http://www.ikwinkeleerlijk.nl
http://protestantsekerk-delichtbron.us12.list-manage1.com/track/click?u=d47c03dcbbdb7f854587164a0&id=401a214bee&e=fcff2cf5ef
https://boutkanenpartners.nl/


Happen en Stappen door de Lichtbron 

Op zaterdag 14 september starten we het nieuwe 

kerkelijke jaar met een culinaire wereldreis door onze kerk. 

We ‘happen en stappen’ via Moldavië naar India en naar 

Afrika, de landen waar onze kerkgemeente projecten 

steunt van Kerk in Actie. U gaat toch zeker mee? Het is 
echt niet ver en het is gemakkelijker dan u denkt: een volle 

koffer is niet nodig, wel een gezonde eetlust! 

Vanaf 16:00 uur bent u welkom voor een drankje en is er 

gelegenheid om met elkaar bij te praten. Om 17:30 uur 

beginnen we onze reis aan tafel in Moldavië en met een 

tussenstop in Afrika en India zijn we rond 19:00 uur terug 
op de thuisbasis voor een kopje koffie of thee met een 

Hollandse lekkernij. 

De kosten? Slechts 7,50 euro per persoon! Voor de reisorganisator is het praktisch als 

u dit bedrag contant in uw reisportemonnee meeneemt. 

Meedoen met Happen en Stappen door de Lichtbron? Vanaf zondag 1 september 

kunt u intekenen op de lijst in de hal van de kerk, of u meldt zich per e-mail aan via 

arie.harmke.verkerk@gmail.com, tot uiterlijk 13 september. Gezellig als u meegaat! 
 

Agenda 

Maandag 9 september 20.00 uur Walk the Talk, verzamelen bij De Lichtbron  

Zaterdag 14 september 16.00 uur ‘Happen en stappen’, een culinaire wereldreis door 

onze kerk via Moldavië en India naar Afrika ter gelegenheid van de start van het 

nieuwe kerkelijk jaar 
Zondag 15 september 9.30 uur Startdienst 

Vrijdag 20 september 19.00 uur Vredeswandeling langs alle kerken Wateringen, 

Kwintsheul, start Andreaskerk. 

Dinsdag 1 oktober 10.00-11.15 uur Gespreksgroep in De Lichtbron 

 

Gesprekskring dinsdagmorgen 
Na de zomerstop kwamen we op 3 september weer samen in de voorzaal van De 

Lichtbron. We hebben gedeeld hoe het met ons gaat.  

We hebben gebeden en we hebben gesproken over Eva.  

We lazen de tekst van lied 858 ‘Vernieuw in ons, o God’ 

1. Vernieuw in ons, o God, uw liefde, lentelicht. 

Herstel ons naar uw beeld en strijk het kwaad uit ons gezicht.  

2. Beadem ons, o Geest, met wonderlijke kracht, 
dan opent zich het leven weer, een bloem in volle pracht. 

3. Geef ons, o Christus, deel aan levenslang geluk. 

Gedoopt in U, een nieuw bestaan, dat slaat geen dood meer stuk. 

4. Drie-enig God, vervul wat U ons hebt beloofd, 

na al ons zoeken U te zien, dan staan wij oog in oog.  

De volgende gesprekskring is op dinsdag 1 oktober om 10 uur.  
 

De hemel wacht niet 

In deze (na)zomer liedteksten uit de oecumenische geloofsgemeenschap van Iona uit 

de bundel ‘Liederen en gebeden uit Iona’ met de daarin opgenomen toelichting. Tekst 

van John Bell en Graham Maule, muziek van John Bell, vertaling: Lex van Gilse. 

 

1. De hemel wacht niet tot armen aan hun eind zijn, 
verachten lachen, verschopten vinden een vriend. 

Jezus is Heer; Hij stond pal voor ongewensten, 

in Hem is onrecht volkomen uitgediend. 

 

2. De hemel wacht niet tot rijken zullen delen, 

elite buigt voor eenvoudigen van geest. 
Jezus is Heer; Hij betoonde zich de meester 

die wast zijn knechten de voeten voor het feest. 
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3. De hemel wacht niet tot prachtige gedachten 

leiden tot meegevoel, sterk en doorwrocht. 

Jezus is Heer; woord en daden worden eenheid:  

kijk naar het kruis en ’t gezelschap dat Hij zocht. 

 

4. De hemel wacht niet tot onder halleluja’s 
de aarde wijkt, de bestemming is bereikt. 

Jezus is Heer in dit onvolmaakte heden. 

Zijn macht, zijn liefde geldt nu – en ook in eeuwigheid. 

 

‘De hemel wacht niet’ is geen ‘Stil maar, wacht maar’-lied. Het spreekt over de 

dragende kracht van de liefde onder onze inspanningen. 
Het koninkrijk komt, en breekt niet af op ons onvolmaakte pogen en erger. Uw 

koninkrijk kome! 

 

Interview met onze organist Cees de Maa 

in het regionale kerkblad ‘Samen’, opgetekend door ds. Marjan Zebregs 

 

Waar kom je vandaan?  
Cees is geboren op 22 januari 1944 in het Rode 

Kruis-ziekenhuis in Den Haag. Eigenlijk is het een 

wonder dat Cees geboren is. Een arts had verteld, 

dat Cees zijn ouders geen kinderen meer konden 

krijgen. Bovendien werd Cees geboren na een 

zwangerschap van zes maanden en ook nog in de 
Tweede Wereldoorlog.  

Cees’ vader zat toen ondergedoken bij een broer in 

Voorburg, maar vond wel een manier om zijn 

vrouw en pasgeboren zoon te bezoeken. In die tijd 

hielp tante Mien uit Hoek van Holland Cees’ moeder 

met het drukke huishouden. Cees was de jongste 
uit het gezin met acht kinderen. Hij kwam zes jaar na zijn broer Ad, die in Kwintsheul 

woont. 

Cees’ vader had een tuinderij aan de Zweth. De jonge Cees had een leuke, mooie jeugd 

aan de Zweth. Hij ging graag de polder in om te vissen. Cees hield van de dieren thuis: 

honden, katten, een konijn en ook noemde Cees een kalf.  

De mulo halen bleek voor Cees te lastig. Cees ging liever vissen en orgelspelen, dan 

naar school en huiswerk maken.   
 

Wie leven met je samen? 

Cees is nu al weer bijna 27 jaar getrouwd met Joke. Cees’ eerste vrouw, Adri de Maa-

Boutkan, kwam op Koninginnedag 1993 om het leven na een aanrijding door een 

dronken automobilist. Cees zelf overleefde het ternauwernood. Cees en Adri hebben 

twee dochters gekregen. 
 

Waarom ben je organist geworden? 

Het gezin De Maa zong op zondagavond de psalmen en 119 gezangen. Hoewel broer 

Jan en zus Nel ook de samenzang begeleidden op het harmonium, was het vooral Cees 

die speelde. 

Cees kreeg orgellessen en toen hij 15 jaar was, begon hij als organist. Cees wilde naar 

het conservatorium. Daarvoor moest hij op piano een stuk van Beethoven spelen en op 
orgel een stuk van Bach. Dat haalde Cees ruim. Maar er was nog een eis om toegelaten 

te worden: een mulodiploma en dat had Cees niet. Het heeft Cees zijn liefde voor het 

orgelspel niet verstoord.  

 

Waar heb je orgel gespeeld? 

Dat zijn te veel plaatsen om op te noemen. Cees kan mooi vertellen hoe hij bijvoorbeeld 
in militaire dienst organist werd in de katholieke kerkdienst.  



Cees was vele jaren lang de vaste organist in kerkdiensten in de Scheveningse gevangenis, 

als ds. Jan Eerbeek daar voorging. Daar heeft Cees ontdekt dat veel mensen slechter uit de 

gevangenis kwamen dan ze er in gingen.  

Verplicht vrijwilligerswerk doen in bijvoorbeeld een revalidatiecentrum, kan volgens Cees 

iemand beter doen inzien wat hij verkeerd heeft gedaan, dan met andere misdadigers in de 

gevangenis zitten.   
Decennia lang bespeelde Cees bijna elke zondag wel één of twee keer het orgel. 

Daarnaast heeft Cees vele koren begeleid. 

 

Wat voor werk heb je gedaan naast organist? 

Uiteraard hielp Cees - net als de andere kinderen - mee op de tuinderij van zijn vader. 

Later werd hij manager op de dierenafdeling van een coöperatie voor 
tuinbouwmachines, waar ook broer Jan werkte. Op een zeker moment nam Cees 

ontslag en begon hij met geleend geld een dierenspeciaalzaak in Wateringen. Tot een 

paar jaar terug, toen het aquarium wegging, had Cees altijd huisdieren.  

 

Wat is je mooiste ervaring als organist? 

Cees noemt niet één specifieke ervaring, maar wel een categorie: uitvaarten. Omdat Cees 

daar met zijn muzikale talent mensen kan helpen met goed afscheid nemen van een 
dierbare. Met lichte emotie noemt Cees de uitvaarten van zijn ouders en schoonouders, 

waar hij het orgel bespeelde.  

 

Wat is je moeilijkste ervaring als organist? 

Ook hier noemt Cees niet één specifieke ervaring. Vroeger vond Cees het wel moeilijk, 

als hij zijn best deed een mooi stuk te spelen voor het begin van de dienst en dat de 
mensen in de kerk dan niet luisterden naar zijn orgelspel, maar vooral zaten te praten. 

Want: ‘Ik speel voor jullie’.  

Cees vertelt hoe hij dan telkens meer registers opentrok. Dat werkte maar kort en 

daarna gingen de mensen weer luider praten. Inmiddels weet Cees dat praten voor de 

dienst erbij hoort en speelt hij zachte muziek.  

Voor en na de dienst speelt Cees bewust ‘vrolijke’ muziek.  
Cees heeft vaak gehoord: ‘Als ik bij de kerk aan kom lopen, weet ik precies als Cees 

achter het orgel zit’. De uitspraak: ‘Cees, jij speelt met je hart in plaats van met noten’, 

ervaart Cees als een groot compliment.   

 

Wat wil jij de gemeente meegeven? 

Op deze vraag heeft Cees een duidelijk antwoord: ‘Dat mijn orgelspel er aan bijdraagt, 

dat mensen zich thuis voelen in De Lichtbron’. 
 

Vredeswandeling 20 september 2024  Kwintsheul-Wateringen 

Georganiseerd door de Oecumenische werkgroep van de 

gezamenlijke kerken van Wateringen en Kwintsheul 

 

18.50 - 19.30 uur in/bij St. Andreas kerk in Kwintsheul 

18.50 uur Voor de kerk optreden van Samba groep 

St. Gregorius 

19.00 uur  Aansteken van vredeskaars en 

uitnodigen deelnemers om een kaars aan te steken 

voor persoonlijke intenties; gebedsintenties mogen op paper worden 

geschreven. 

19.10 uur Meditatie door Walther Burghering 

19.20 uur Aansteken van fakkels en start wandeling  

19.45 uur - 20.15 uur in/bij De Lichtbron   

   

19.45 uur Optreden van Angklungkoor Immanuel 

19. 55 uur Aansteken van vredeskaars en uitnodigen deelnemers om een 

kaars aan te steken voor persoonlijke intenties; gebedsintenties mogen op 
papier worden geschreven. 



20.05 uur Presentatie “maatschappelijk draagvlak” in woord en beeld   

10.10 uur Voortzetting van de wandeling  

Vanaf hier kunnen nieuwe wandelaars aansluiten.  

 

20.20 uur - 20.50 uur in/bij Pleinkerk 

   
20.20 uur Ontvangst met uitleg over de kerk en recente verbouwing 

20.30 uur Aansteken van vredeskaars en uitnodigen deelnemers om een 

kaars aan te steken voor persoonlijke intenties; gebedsintenties mogen op 

papier worden geschreven. 

20.40 uur Toneelspel “Ontheemd” door 2 leden theatergroep Wateringen. 

20.50 uur Voortzetting van de wandeling 
Vanaf hier kunnen nieuwe wandelaars aansluiten.    

  

21.00 uur - 21.45 uur in/bij St. Jan 

 

  21.00 uur Optreden Band Oversized  

21.10  uur Aansteken van vredeskaars en uitnodigen deelnemers om een 

kaars aan te steken voor persoonlijke intenties; gebedsintenties mogen op 
papier worden geschreven. 

  21.20 uur Optreden Band Oversized      

21.40 Sluiting met samenzang: “Vrede wens ik je toe”  

 

Achter in de kerk is er gelegenheid tot het drinken van koffie, thee of 

limonade. Daarnaast zijn er informatietafels van “Open Doors” en 
Vluchtelingenwerk Westland.  

 

Wandelaars kunnen kiezen voor de gehele wandeling, een gedeelte ervan (starten bij 

de Lichtbron of Pleinkerk) of alleen bij genoemde kerken, St. Andreas, De Lichtbron, 

Pleinkerk of St. Jan aanwezig te zijn. 

 
       
 

 

 
 

 

 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

• Predikant: ds. Marjan Zebregs, 

• predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefoon 06-28103371 
• Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 

• Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 

• Uw kopij graag inleveren in Word: 

• donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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