
 

 

 

 

Nieuwsbrief 8 – 15 maart 2024 

 
 

 

Kerkdiensten 

 

Zondag 10 maart 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Viering Heilig Avondmaal. Vijfde 

zondag Veertigdagentijd 

Collecten: 1. Streekverband De Tien 2. IJM (International Justice Mission) 

Komende diensten 

Zondag 17 maart 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft. Vijfde zondag Veertigdagentijd 

Zondag 24 maart 9.30 uur ds. Barbara Lamain, Den Hoorn. Palmzondag 

 

Bij de dienst van 10 maart  

Zondag 10 maart is de vierde zondag van de Veertigdagentijd, het breken van de 
vasten. We krijgen op deze zondag brood en wijn van het Koninkrijk van God: we 

vieren het Heilig Avondmaal.  

We lezen uit Jeremia 29: 8 t/m 14 en Johannes 6: 4 t/m 15.  

Kristin Ma op dwarsfluit en Netty Blansjaar op orgel verlenen hun muzikale 

medewerking aan deze dienst. Zij spelen voor, tijdens en na de dienst vijf delen op 

verschillend tempo van de sonate in a mineur van Jean Baptiste Loeillet.  
Met zoveel voedsel voor onderweg kunnen we de tweede helft van de Veertigdagentijd 

met geloof, hoop en liefde ingaan. 

Ds. Marjan Zebregs  

 

Symbolische bloemschikking Veertigdagentijd 

4e zondag – zondag Laetare (Verheugt U) 

‘Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.’ (Jeremia 

29:11)                        

 

Een hoopvolle toekomst  

Vandaag is het een klein beetje Pasen. Het 

donkerpaars van boete en inkeer kleurt roze. We 

worden opgeroepen om ons te verheugen (laetare). 
Oordeel is niet Gods laatste, maar voorlaatste woord. 

Zijn laatste woord is genade, Pasen! Jeremia beseft 

dit. Hij schrijft namens koning Sedekia van Juda via 

koning Nebukadnezar van Babel een brief aan de 

ballingen in Babel. Het evangelie is een publieke zaak. 

Koningen mogen ervan horen. Ballingschap is niet 
Gods laatste woord tot Israël maar het voorlaatste. 

Het laatste woord is: een hoopvolle toekomst! Voordat het zover is, roept Jeremia het 

volk op om te bidden voor de stad en zich in te zetten voor haar welzijn. Een hoopvolle 

toekomst begint met gebed en inzet voor vrede en voorspoed voor de stad, zelfs voor 

Babel! 

 

Schikking: De bol is nog groener geworden, er is hoop. Een vredesteken met een 
tulptussen de V-vorm. De tulp symboliseert het gebed.  
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Van de diaconie/ZWO 

 

 

 

 

 
Op de laatste bijeenkomst van het Streekverband 

vertelde de heer Prins over Stichting Jarikin. Hij is 

oprichter van Stichting Jarikin en zet zich sinds 1988 

in voor deze stichting. De heer Prins vertelde over 

moeilijke situatie in Haïti.  

Zo wordt dienst uitgemaakt door15.000 criminelen 
verdeeld over diverse bendes. Het centrale gezag is 

de grip volledig kwijt. De VN heeft een plan om 1000 politieagenten uit Kenia op 

Haïti te instaleren, maar dat is nog niet bekrachtigd.  

 

Voor het eerst sinds de oprichting van de Stichting is er nu een school gesloten 

vanwege bedreiging van directie en leerkrachten. Op de scholen wordt voedsel 

verstrekt, betaald door de Stichting. Als alles weer open is, is er naaionderwijs 
op de Jarikinschool. Ook zijn er plannen voor tuinbouwprojecten, maar voorlopig 

ligt al het materiaal opgeslagen en kan er niet worden begonnen.  

 

De heer Prins vertelt dat er elke week telefonisch contact is en wordt door de 

Stichting op de hoogte gehouden van de plaatselijke toestand. Maar voor nu is er 

helaas niet veel mogelijk en wordt gewacht op betere tijden. 
Zo wij op het nieuws hebben gehoord is het geweld in Haïti onlangs geëscaleerd. 

 

Met het gloedvolle betoog van de heer Prins in gedachten raakt het me enorm 

dat extra dat hulp en ondersteuning verlenen nu vrijwel niet mogelijk lijkt. 

Ondanks dit collecteren wij voor de Stichting Jarikin in Haïti. Eén van de 

projecten die het Streekverband ondersteund.  

 

De Lichtbron in Actie voor Moldavië, India en International Justice Mission 

Zondag willen wij International Justice Mission extra onder de aandacht brengen.  

IJM werkt wereldwijd om mensen te bevrijden uit slavernij. Op zondag 10 maart wordt 

door IJM Freedom Sunday georganiseerd. Op deze zondag wordt bijzondere aandacht 

gegeven aan het geweld tegen vrouwen en kinderen in de wereld.Dat is naar aanleiding 

van de internationale dag voor vrouwen en meisjes.  
Geweld en seksueel geweld  komt wereldwijd voor. Miljoenen mensen leven in angst en 

durven nauwelijks hun huis, school of 

buurt te verlaten.  

Onder seksueel geweld vallen 

misbruik, aanranding en 

verkrachting.  
Hoewel iedereen slachtoffer kan 

worden gebeurt deze vorm van 

geweld vooral bij vrouwen en 

meisjes. Vrouwen en meisjes in                  

armoede zijn bijzonder kwetsbaar. 

Elsa werd bedrogen en verkocht aan 

een bordeel.  
 

Toen Elsa op haar twaalfde haar ouders verloor, was zij vastbesloten om voor haar 

broertjes te zorgen. Een eigenaar van een bar bood haar een baantje aan, maar het 

was een valstrik. Jarenlang werd zij dag en nacht misbruikt. Maar nu is Elsa vrij. 

Bevrijd door IJM 

Helpt u mee om IJM meer te laten doen tegen dit grote onrecht? Hartelijk dank! 

 

 

https://www.ijmnl.org/ons-werk/seksueel-geweld-tegen-kinderen


 

Biddag voor Gewas en Arbeid 

Op woensdag 13 maart nodigt de diaconie u uit op de 

Biddag voor Gewas en Arbeid. We hebben een goede 

traditie om biddag en dankdag te vieren in de kerk. We 

beginnen met de maaltijd rond 18 uur. We nuttigen bij de 
bidstond een eenvoudige maaltijd, omlijst met gebed en 

gedicht, en sluiten dit deel om 19 uur af met een lezing.  

Deuren open vanaf 17.45 uur.  

U kunt zich op 10 maart nog inschrijven in de kerk voor 

de maaltijd.  

 
Om kwart over 7 gaan we verder met het volgende deel. Eerst 

de introductie van de film The Old Oak, waar René Schreuder 

een paar weken geleden in zijn preek over sprak. Het is een 

hoopvolle film rondom het Syrische vluchtelingen vraagstuk.  

Het is een 4 **** film van meervoudig Gouden Palm winnaar 

Ken Loach. Rond half 8 drinken we koffie of thee en dan start 

de film. Als de film is afgelopen, planning 21.15 uur, ronden 
we het programma af met een drankje en napraten. En om 

21.30 uur sluiten we af met gezamenlijk gebed. 

U kunt er voor kiezen om alleen naar de maaltijd of naar de 

film te komen, of allebei. 

Iedereen is van harte welkom!  

Neem bijvoorbeeld een introducee mee naar de film! 
 

 

 

Schilderij van deze zondag : Ai, geweld en heilige oorlog 

 

 
 

Jozua nu verbrandde Ai 

en hij maakte haar tot  

een eeuwige ruïne 

tot op dezen dag.                                          

Jozua 8: 28 

 
De verwoesting van Ai heb ik weergegeven 

door eigentijdse 

gebouwen als een huis en een kerk uit elkaar 

te knippen.  

De kleuren verwijzen naar brand en 

verwoesting.  
Ook dat is aan de orde van de dag. Er wordt 

zoveel verwoest en daarmee ook zoveel leed 

toegebracht.  

 

Maar de vraag van Ai is ook in 

hoeverre we bereid zijn om te vechten voor 

onze idealen. 
  

JH 

 

 



 
 

 



 

 

Paasontbijt in de Lichtbron 

Ook dit jaar willen wij Kees en Nynke Schrader weer een Paasontbijt organiseren in ons 

kerkgebouw. Op eerste Paasdag zondag 31 maart bent u van harte welkom bij een 

heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet met afgebakken broodjes, warme croissantjes Paasstol 
besmeerd met roomboter, zoet en hartig broodbeleg, koffie of thee en Jus o range zelf 

een warm eitje zal niet ontbreken. 

Het ontbijtbuffet wordt volledig voor u verzorgt wel wordt een kleine vergoeding van 

€ 3,50 gevraagd om de kosten hiervan te kunnen dekken. 

Mocht er na afloop nog wat geld over zijn dan is dat bestemd voor onze kerk. 

De zijzaal is voldoende groot dus iedereen is welkom. 
Vanaf zondag 3 maart ligt er een inschrijfformulier in de hal van ons kerkgebouw. 

We ontmoeten elkaar voor de dienst op 1 e  Paasdag inloop 8.00 uur aanvang 8.15 uur 

(Let op zondag 31 maart gaat de zomertijd in). 

U kunt zich ook per mail opgeven voor dit Paasontbijt tot uiterlijk 24 maart 2024.  

Kees en Nynke Schrader - Kosters de Lichtbron – Email: kees.schrader@live.nl 

 

Bedankje 
Wat een verrassing dat ik afgelopen zondag een prachtig boeket van de Lichtbron 

kreeg. 

Hiervoor hartelijk dank!  

Hartelijke groet,  

Alfredo Leo 

Ds. Jan Henzen in Wemeldinge 
Na de intrededienst van ds. Jan Henzen in Wemeldinge op 3 maart was ik een van de 

sprekers. Hieronder een verkorte weergave van mijn woorden. 

Beste protestantse gemeente Wemeldinge, u heeft met Jan Henzen een toffe predikant 

beroepen. ‘Tof’ is het Hebreeuwse woord voor goed in de meest brede zin. Die uitspraak 

onderbouw ik met zeven argumenten, zeven is het getal van de volheid. 

- Jan houdt van God. Dat merk je aan alles. 
- Jan houdt van mensen. Dat blijkt onder andere uit Jan zijn enorme inzet voor 

pastoraat.  

- Jan heeft interesse in andere geloofsgemeenschappen. Dat heeft hij bijvoorbeeld 

getoond in de Begeleidingsgroep Oecumenische Vieringen voor Wateringen, 

Kwintsheul en Wateringse veld.  

- Jan is een heel aardige, eerlijke, open man.  

- Jan kan prima samenwerken. Als Jan spelletjes speelt, dan zijn dat b  bordspelen of 
kaartspelen. Geen bestuurlijke spelletjes. 

- Jan heeft humor.  

- Jan heeft met Linda een toffe vrouw getrouwd. 

 

Bij de aankondiging van het ontvangen beroep uit Wemeldinge, Jan, gaf ik jou een taart. Bij 

het aannemen van het beroep uit Wemeldinge, gaf ik jou opnieuw een taart. Vandaag geef 
ik je niet voor de derde keer taart.  

Daarvoor heb ik drie redenen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

      

 

 
 

 

http://www.schoorpartners.nl
https://www.bouwbedrijfjongerius.nl/
https://www.limoer.nl/


 

 

- De derde keer taart heb je al gehad voor het oppassen van onze hond  

- Het is nu Veertigdagentijd, de Vastentijd.  

- Ik heb een beter alternatief: ongegist brood, Matzes.  

Voedsel voor onderweg in je nieuwe gemeente Wemeldinge en teken dat God jou 
geroepen heeft om Wateringen te verlaten. Om eventuele misverstanden te 

vermijden, zeg ik er nu direct bij, dat weggaan uit Wateringen geen bevrijding was uit 

de slavernij. Integendeel! 

 

Dat je in Wemeldinge met vreugde mag dienen, Jan!  

Ik zal je missen in Wateringen! 
Je collega ds. Marjan Zebregs  

 

 

 
 



 

 

Voorstelling ‘Geloof en een hoop zonnepanelen’ 

Verhalenverteller en kerkjournalist Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek 

spelen hun voorstelling ‘Geloof en een hoop zonnepanelen’ op vrijdagavond 12 april in 

‘s-Gravenzande.  
In een afwisselende, vrolijke voorstelling wordt met tal van verhalen en liedjes de 

schepping gevierd, zorgen over de schepping gedeeld en onderzocht hoe wij ons 

kunnen inzetten voor een duurzame toekomst.  

De voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige boek, dat Kees Posthumus schreef in 

opdracht van Groene Kerken.  

Kaarten à € 6,- p.p. zijn verkrijgbaar via het Ticketkantoor: https:// 
www.ticketkantoor.nl/shop/KeesPosthumus.  

Aanvang 20.00 uur. De Kiem, Koningin Julianaweg 91, ’s-Gravenzande. 

 

Uit de dienst op Gevangenenzondag op 25 februari 

‘Geest over de chaos’, aangereikt door Exodus  

Gedachten dreunen door mijn hoofd, God, waarheid en leugen. 

Wat ze over me zeggen en wat ik te zeggen heb. 
En ik denk aan mijn partner en kinderen, waar ik zoveel van houd. 

Emoties woelen door mijn lijf:  

frustratie en woede, angst en verdriet. 

En gemis, afschuwelijk gemis van mijn geliefden, 

waar ik zoveel van houd. 

God van de waarheid: geef mij woorden. 
God van het recht: vergeef, genees. 

Geest van God: breek door de muur heen. 

Spoel door mijn denken, waai door mijn emoties! 

En bescherm en zorg voor mij, mijn familie en mijn vrienden 

Maak alles nieuw, Heer. Maak mij weer nieuw. 

 
Opgestaan, meditaties rond het paasevangelie  

Door de opname van gedichten van de Gevangenenzondag in de nieuwsbrief, gaan we na 

Pasen verder met de teksten uit dit boek van de Raad van Kerken.  

 

 

 

 
 

 

 
 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

• Predikant: ds. Marjan Zebregs, 

• predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefoon 06-28103371 

• Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 

• Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 

• Uw kopij graag inleveren in Word: 

• donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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